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Korte berichten 

 
 Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur. Het Coventrygebed is 
weer in de Waalse kerk. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en 

verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: 
https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/  
 

 Bezinningsmoment in de Koepelkerk op dinsdag: Elke dinsdag tussen 12.00 en 
14.00 uur is er gelegenheid om tot rust te komen in de Koepelkerk. De kerk is open, 
je kunt binnenlopen, een kaarsje branden en een paar minuten of veel langer stil zijn 
om je te bezinnen, om ruimte te maken in je hoofd, om gewoon even niets te hoeven. 
Dit is een gemeenschappelijk initiatief van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de 
Prot. Gem. Arnhem. Adres: Koepelkerk, Jansplein 60, Arnhem. 

 

 De maandelijkse gebedskalender wordt iedere maand meegestuurd, maar is geen 
product van de Raad van Kerken Arnhem. 
 

 
Bruno Vreeburg 

Voorbereiding in de veertigdagentijd op weg naar Pasen 
 
De veertigdagentijd begint op Aswoensdag 22 februari en loopt door tot aan Goede Vrijdag 
en Pasen. Van verschillende kanten is er aanbod van materiaal om je in deze tijd voor te 
bereiden op weg naar Pasen. 
 
‘Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar’. Digitale veertigdagenretraite 2023 
Op weg naar Pasen is er weer de digitale veertigdagenretraite. Deze retraite wordt uitgege-
ven door de Jezuïeten in België en Nederland. De Jezuïeten zijn een Rooms-katholieke 
orde. ‘Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar’ (ontleend aan psalm 85 vs.11) is de titel 
van deze digitale veertigdagenretraite in 2023. De retraite gaat op Aswoensdag 22 februari 
2023 van start. Het is de achttiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 
mensen aan deelnemen. 
De teksten zijn deze keer geschreven door jezuïet Wiggert Molenaar. 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, 
meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Op de zaterdagochtenden kun je om 
9.30 uur deelnemen aan een geleide meditatie via Zoom. Daarvoor krijg je op de vrijdag een 
steeds een uitnodigingsmail. Een retraite is een innerlijke reis met een open geest naar een 
onbekende bestemming. Deze innerlijke reis is er op gericht om de veertigdagentijd en de 
menswording van God intenser te beleven. Korte Bijbelteksten staan centraal. Er zijn 
begeleidende vragen die je elke dag kunnen helpen bij het lezen van de teksten en bij het 
gebed. 
 
‘Zie je de bui al hangen?!’, Veertigdagenkalender 
De Vereniging van Vrijzinnig Protestanten geeft weer een veertigdagenkalender uit. Dit jaar 
is de titel: ‘Zie je de bui al hangen?!’ Ook al zijn er veel crisissen in de wereld, dat wil nog niet 
zeggen dat de bui eeuwig boven onze hoofden blijft hangen. Maar alleen nadenken hierover 
is niet voldoende. We zijn ook geroepen om aan de slag te gaan. 
De kalender begeleidt de lezer naar het Paasfeest. Verhalen van inkeer en bezinning, van 
‘vasten’ zoals bij de vegetarische gerechten, tot ‘vallen’ over wat je allemaal voor de kiezen 
krijgt en te doen staat om uiteindelijk toch op te staan en verder te kunnen gaan. Dit alles is 

https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/
http://www.40dagenretraite.org/
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terug te vinden in de gebeden, de gedichten, de teksten en natuurlijk de bijbelgedeeltes, die 
op de zondagen worden uitgelegd en geïllustreerd. 
Kijk voor meer informatie op: https://www.vrijzinnig.nl/publicaties/40-dagenkalender.html 
De prijs van de kalender bedraagt € 3,50 
 
‘Wie zeg jij dat ik ben?’ Bijbels dagboek voor de veertigdagentijd 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap schrijft hierover. De weken voor Pasen zijn 
traditioneel een tijd van inkeer en bezinning. Veel mensen laten bepaalde dingen staan – 
alcohol, suiker, vlees – of beperken de tijd die ze doorbrengen met televisie of sociale media. 
Dat geeft ruimte om van een afstandje naar ons leven te kijken en na te denken over vragen 
die er echt toe doen. ‘Wie is Jezus?’ is zo’n vraag, en misschien nog belangrijker: ‘Wie is Hij 
voor mij en voor jou?’ 
Het NVBG geeft om dit proces te begeleiden een bijbels dagboek voor de veertigdagentijd 
uit. Informatie hierover is te vinden op https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-
bijbel/40dagen/ Het dagboekje is gratis. 
 
Tot slot 
Ik heb nu enkele voorbeelden genoemd van materiaal voor de veertigdagen tijd. Er is zeker 
nog veel meer te vinden. Oecumenisch is dit aanbod ook heel interessant. Op deze manier 
kun goed je proeven aan verschillende spiritualiteiten die de christelijke traditie rijk is. Dus 
maak gebruik van verschillende mogelijkheden. Dit laat weer zien dat de christelijke traditie 
rijker is dan je denkt. Ik wens iedereen een goede bezinning op weg naar Pasen. 
 
 

Tweedehands kledingwinkel Leger des Heils 
 
Vanmorgen onze directe buren naast onze ontmoetingswinkel gefeliciteerd met de opening 
van hun broodjeszaak “Broodje Noord in Zuid” met gezellige zitruimte. Loop eens binnen in 
de kledingwinkel en daarna even bij de buren uitrusten met een lekker belegd broodje. 
Beiden zijn gelegen aan de Hoefbladlaan 38 en 36 in Arnhem Zuid / Malburgen West. 

 
 

  

 

https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/40dagen/
https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/40dagen/
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Woensdag 22 februari pelgrimsviering 

 
We beginnen met een meditatieve viering om 9.30 uur in de Waalse kerk, Gasthuisstraat 1. 
Vanaf 9.00 uur is de kerk al open om te kunnen genieten van de stilte. Om 10.00 uur drinken 
we koffie/thee en is er tijd voor een kennismakingsvraag. Vanaf ongeveer een uur of 10.30 
wandelen we deels in gesprek, deels in stilte naar Park Sonsbeek. Bij de waterval krijg je 
een bezinnende vraag mee. De ochtend duurt tot 13.00 uur en eindigt met een potlucklunch, 
waarvoor iedereen iets te eten meeneemt. 
 
Je kunt ook een deel van het programma meedoen, bijv. alleen de meditatieve viering en/ of 
het koffiedrinken of pas aansluiten vanaf de wandeling om 10.30 uur of alleen de lunch. Alles 
is mogelijk. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
We vragen een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten, het richtbedrag hiervoor is 5 
euro. Opgeven graag, maar hoeft niet, bij Aly Meijer, alyjjmeijer@gmail.com. 
Zie ook op de website van de doopsgezinden Arnhem: https://www.doopsgezindenarnhem.nl/ 

 
De eerstvolgende bijeenkomst is op 22 maart. 
 
 

Aswoensdag Arnhem 
 
In de Oud-Katholieke Kerk in Arnhem vindt op 22 februari om 19.30 u. een gezamenlijke 
Aswoensdagviering plaats. Oud-Katholieken, Lutheranen en Anglicanen werken samen. 
De Aswoensdagviering zal geleid worden door drie voorgangers, één uit elk kerkgenoot-
schap. 
 
Het is voor het eerst dat de drie kerkgenootschappen een gezamenlijke Viering houden op 
deze belangrijke dag in het kerkelijk jaar. Aswoensdag luidt het begin van de vastentijd in. 
Tijdens de Viering zullen de deelnemers met as worden besprenkeld, of –wie daarvoor 
kiest- krijgt met as een kruisje op het voorhoofd. De as komt van de palmtakken die vorig 
jaar zijn uitgereikt met palmpasen. De gelovigen brengen die mee en vooraf worden ze 

 

mailto:alyjjmeijer@gmail.com
https://www.doopsgezindenarnhem.nl/
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verbrand. 
De vastentijd, tegenwoordig veertigdagentijd genoemd, bestaat uit een periode van zes 
weken voorafgaand aan Pasen. Vroeger werd in deze tijd gevast. Menigeen heeft nog 
herinnering aan het vastentrommeltje, tegenwoordig wordt hieraan vaak een andere, meer 
persoonlijke invulling gegeven. Nog steeds is de veertigdagentijd een periode van inkeer en 
bezinning, met als hoogtepunt de Goede Week, beginnend met Palmzondag, Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en natuurlijk Pasen. 
 
Oud-Katholieken, Lutheranen en Anglicanen maken allemaal gebruik van de Oud-Katholieke 
St. Willibrorduskerk aan de Adolf van Nieuwenaarlaan in de wijk Molenbeke in Arnhem. Al 
hecht elk kerkgenootschap aan zijn eigenheid, de overeenkomsten zijn dusdanig dat een 
gezamenlijke Aswoensdagviering op groot draagvlak kan rekenen. Zowel bij de kerkleiding 
als de kerkelijke achterban. Iedereen is welkom om aan deze Aswoensdag deel te nemen. 
 
22 februari 19.30 uur 
Gezamenlijke Aswoensdagviering van de Oud-Katholieken, Anglicanen en Lutheranen 
St. Wilibrorduskerk 
Adolf van Nieuwenaarlaan 3 
Arnhem 

 
Thee met Thema in Oosterbeek op 26 februari 2023  
 
Vluchtelingenbeleid: kan het humaner? 
 
Inleider: Jan van der Werff 
 
2023: Gaan we opnieuw een zomer tegemoet vol hoofdbrekens hoe vluchtelingentoelating 
en -opvang te organiseren. Zijn we als samenleving door de humanitaire bodem gezakt als 
het gaat om de manier waarop we omgaan met asielzoekers ? Er wordt alarm geslagen over 
de manier waarop vluchtelingen en speciaal kinderen in ons land worden opgevangen. Het 
Rode Kruis zet in allerijl tenten op; mensen en kinderen slapen buiten of op stoelen, 
bivakkeren wekenlang in ondermaatse noodopvang. De overheid kondigt wetgeving aan om 
opvang door gemeenten af te dwingen. 
 
Het is niet het eerste jaar dat ons asielsysteem in haar voegen kraakt. Is dat onvermijdelijk 
vanwege de omvang en complexiteit van het vraagstuk ? Wordt de grens bereikt van wat er 
mogelijk is in ons land? Hoe Europees moet of kan het? Kan de crisis in de opvang van 
asielzoekers ook nieuwe kansen bieden? 
 
Jan van der Werff werkte 32 jaar bij Vluchtelingenwerk. Begon er als vrijwilliger, en eindigde 
als directeur van Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Hij kijkt met ons terug naar de 
ontwikkelingen, en naar de toekomst, met de vraag: “kan het humaner en rechtvaardiger, en 
hoe dan?” 
 
Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek 
Tijd: 16 – 17.30 u (inloop vanaf 15.30 u) 
Kosten: vrijwillige bijdrage achteraf 
Informatie: Hannie Nusselder, hannie.nusselder@hetnet.nl 
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Woman. Life. Freedom. 
 
Ze kent de harde hand van het Iraanse regime. Zat in dezelfde gevangenis als waar nu de 
protesterende jongeren opgesloten worden. Ze weet hoe het klinkt, daar in de isoleercel. Je 
kunt je medegevangenen horen. Als ze praten, als ze gillen. Fati, al jarenlang een vertrouw-
de kracht van INLIA, op kantoor en in de opvang, volgt het nieuws uit haar geboorteland op 
de voet. 
 
Het is in 2000, het jaar dat een nieuw millennium wordt geboren, dat Fati in Nederland 
arriveert. Met haar dochter en haar zoon. De start van een nieuw leven. In het vliegtuig 
hiernaartoe slaat ze haar armen om haar kinderen heen: “We zijn vrij, we zijn vrij!” Haar ogen 
stralen bij de herinnering. Ontsnapt aan de moellahs, ontsnapt aan een wreed en onder-
drukkend regime. 
 
Ze is nu Nederlandse, daar heeft ze hard voor gewerkt: de taal geleerd, zich verdiept in de 
cultuur, de geschiedenis, de staatsvorm, noem maar op. Al sinds 2009 werkt ze bij INLIA. 
Een plek waar ze andere vluchtelingen kan helpen. Een plek waar de mensen waarde 
hechten aan mensenrechten en aan de democratische rechtstaat. 
 
Snakken naar vrijheid 
Ze hoopt vurig dat ook haar geboorteland een 
seculiere democratie kan worden. Een constitutionele 
monarchie liefst; net zoals hier. Iraniërs hebben 
genoeg van de bemoeienis van de moellahs, denkt 
ze. Vijftig jaar geleden was Iran verder dan nu, zegt 
ze, en de mensen snakken inmiddels naar vrijheid. 
 
Het is te zien aan de ongelooflijke moed van de 
Iraniërs, die zich nu al maandenlang verzetten. De 
repressie is keihard. Er zijn inmiddels honderden – 
meer dan vijfhonderd – mensen doodgeschoten. 
Tallozen meer zijn gewond en/of verminkt. De zeden-
politie en de paramilitaire militie Basij nemen vooral 
jonge mensen te grazen. 
 
Degenen die opgepakt worden, worden in elkaar 
geslagen, verkracht, gemarteld. Sommigen  
sterven aan de verwondingen, hun lichamen worden 
gedumpt. Anderen plegen zelfmoord na de verschrik-
kingen. Tientallen demonstranten of sympathisanten 
zijn ter dood veroordeeld, enkelen al geëxecuteerd. Toch gaan de protesten door.  
 
Vrouwen staan op 
Die begonnen na de dood van Jina Mahsa Amini. Zij overlijdt in september 2022 aan de 
gevolgen van mishandeling, nadat ze is gearresteerd door de zedenpolitie wegens het niet 
goed dragen van de hijab. Het leidt tot een storm van meisjes en vrouwen die hun hijab 
afdoen of hun haar afknippen. De jonge vrouwen van Iran staan op. Jongens en mannen 
sluiten zich aan. 
 
‘Woman, life, freedom’, schildert Fati op een spandoek voor een steun betuigende 
demonstratie hier in Europa. Het is de leus van de protesten. De leus van de revolutie, hoopt 
Fati en met haar een groot deel van de Iraanse bevolking. “Het regime heeft het land niets te 
bieden”, zegt ze, “Het is klaar, afgelopen. Het gaat vallen.” 
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Maar in de tussentijd is er iedere avond weer nieuwe pijn. Nieuwe berichten over jonge 
mensen die zijn gearresteerd, mishandeld. Vrouwen die een oog moeten missen – het is een 
van de methoden om hen te raken en zo te trachten de protesten te ontmoedigen. Het ter 
dood veroordelen van zelfs kinderen – jongens van 15 – is een andere methode. Executies 
gebeuren door ophanging. Langzame ophanging zodat diegene het meest lijdt. 
 
Familie onder terreur 
Ze wordt ’s ochtends vaak in alle vroegte wakker, vertelt Fati: “Net als veel Iraniërs. We 
vragen ons af wie vandaag het noodlot tegemoet gaat. Wordt er iemand opgehangen? 
Doodgemarteld? In elkaar geslagen totdat zij of hij overlijdt? Wie zal vandaag dit lot treffen? 
Welke familie zal nu lijden?” Het regime gijzelt het land, zegt ze. “Maar dat zal het niet vol 
kunnen houden.” 
 
Ze heeft er nog familie wonen. Een zus, broers. Over de telefoon durft ze niet te vragen wat 
zij doen. Je weet niet wie er meeluistert. Sociale media zijn evenmin veilig. Internet is 
overigens ook beperkt toegankelijk. Ze wisselen berichtjes uit, maar geen eventueel 
gevaarlijke informatie. Maar af en toe ziet ze een familielid links delen met kritiek op het 
regime. “Zo sterk.” Dan is ze trots. En bezorgd. 
 
Al die jaren strijdt ze vanuit hier tegen de doodstraf, tegen de wrede onderdrukkers. Al die 
jaren hoopt ze dat er aandacht komt voor de terreur tegen het Iraanse volk. De terreur duurt 
voort, maar de opstand wint momentum, denkt ze. “Deze keer is het revolutie.” 
 

INLIA 
Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting 
Jacobijnerstraat 5 
9712 HZ  GRONINGEN 
T 050-3138181 
E krp@inlia.nl 
 

 

Kom naar de mannenconferentie 
 
Op vrijdag 10 maart aanstaande organiseert het Leger des Heils weer een mannen-
conferentie. Onder leiding van Gert-Jan Segers (vml. politiek leider ChristenUnie) en Jos 
Wienen (burgemeester Haarlem) gaan we in gesprek over het thema ‘Christen zijn in de 
politiek is discutabel!’ Hoe ga je als christen om met politieke vraagstukken? 
 
Het wordt een gezellig samenzijn met ontmoeting en bemoediging. We ontmoeten je graag 
op vrijdag 10 maart van 16:00-19:30 uur. Ben je er ook bij? Je buurman en vrienden zijn ook 
welkom. Ga voor meer informatie of het bestellen van tickets naar ldh.nl/mannenconferentie  
 
Met hartelijke groet, 
Henri Kloppenburg (Auxiliair kapitein) 
Leger des Heils ‘Geloven in de buurt’ Korps Arnhem 
 
 

Bijeenkomst van het Interreligieus Netwerk Arnhem 
 
Deze zal worden georganiseerd door het Arnhem Student Point.  Iedereen van harte 
welkom! Iris Springvloet van het Arnhem Student Point schrijft: 
Op donderdag 16 maart nodigen wij jullie graag uit bij Arnhem Student Point, het Arnhemse 
Studentenpastoraat. 

mailto:krp@inlia.nl
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Het thema van de avond is gebaseerd op de vele ervaringen van studenten waar wij mee 
werken, namelijk: het vinden van je eigen plek (in de wereld). 
We willen jullie deze avond een kijkje geven in ASP, jullie een korte activiteit laten ervaren 
die wij regelmatig met studenten uitvoeren en ruimte bieden om in gesprek te gaan over het 
thema en hoe wij – als religieus netwerk of  religieuze organisaties – bij kunnen dragen aan 
het vinden van een eigen plek (in de wereld). Dit alles natuurlijk onder het genot van koffie 
en thee (met een koekje). 
 
Datum: Donderdag 16 maart 
Tijd: 19:00 – 21:15 
Locatie: Kastanjelaan 22e 
Graag van tevoren opgeven via deze link: https://forms.gle/unZEtFRbcSMu8xbX6 
Hopelijk zien we velen daar. 
 
Groet, 
Bert de Ruiter 
 
 

Zegenen in plaats van Kwetsen 
 

Dr. Bert de Ruiter, coördinator van INA schrijft ons via Raad v Kerken: 

Onlangs heeft een voorman van de anti-Islamorganisatie Pegida, in Den Haag in het openbaar 

een Koran vertrapt en verscheurd.  De burgemeester vertelde later dat de politie bewust niet 

ingegrepen heeft omdat, dankzij het recht op de vrijheid van meningsuiting en het demonstratie-

recht, dit soort acties is toegestaan.  Vrijheid van meningsuiting is uiteraard een groot goed en 

een voorrecht, waar ook religieuze mensen dankbaar gebruik van maken. Er zijn veel landen 

waar deze vrijheid van meningsuiting niet mogelijk is en waar opvattingen, die afwijken van wat 

de meerderheid vindt, niet mogen worden geuit. Echter, wij kiezen ervoor om onze vrijheid van 

meningsuiting niet te gebruiken om een ander moedwillig te kwetsen en zijn of haar opvattingen 

belachelijk te maken.  Daarom distantiëren wij ons van deze eenmansactie van zondag 22 

januari. Wij maken deel uit van het Interreligieus Netwerk Arnhem en hechten er grote waarde 

aan om met mensen van andere religies dan de onze, respectvol en verdraagzaam om te gaan. 

Ook zijn we ervan overtuigd dat we als kerken en moskeeën ons gezamenlijk kunnen inzetten om 

het goede te zoeken voor onze wijk en stad. Wij gebruiken onze vrijheid van meningsuiting om de 

ander te zegenen in plaats van kwetsen. Doet u mee? 
 
INA is op gezag van burgemeester Ahmed Marcouch op 2 juli 2022 opgericht. Dr. Bert de 
Ruiter is coördinator.  In de groep zijn inmiddels 25 personen uit kerkelijke en moskee-
kringen aangesloten. 
 
 (overgenomen uit de Nieuwsbrief van de Parkstraatgemeente van week 6). 

 
 

Cantatedienst 
 
Zondag 19 maart om 10.15 uur Cantatedienst in de Parkstraatkerk 
met Bachensemble Arnhem 
o.l.v. Pieter Endedijk 
en voorganger ds. Jaap Marinus 
met werken van: 
Christoph Graupner: Befiehl dem Herrn deine Wege (GWV 1123/36) 
Alessandro Scarlatti: Laetatus sum, motet 
 

https://forms.gle/unZEtFRbcSMu8xbX6
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Jennifer van der Hart - sopraan 
Dorien Lievers - alt 
Henk Gunneman - tenor 
Ton Tegelaar - bas 
 
Toelichting cantate ‘Befiehl dem Herrn deine Wege’, GWV 1123/36 van Christoph Graupner 
Als Johann Sebastian Bach in 1723 cantor wordt in Leipzig, moet hij zich voegen in de 
strenge regels betreffende de kerkmuziek in zijn stad. Zo geldt de veertigdagentijd, de 
periode van inkeer voorafgaand aan Pasen, als tempus clausum, letterlijk ‘besloten tijd’, 
waarin feestelijke plechtigheden en ook cantates verboden waren. Het was immers een 
boetetijd. In andere steden is dat anders. Zo kennen we van Christoph Graupner (1683-
1760), een tijdgenoot een groot aantal cantates voor de verschillende zondagen van de 
veertigdagentijd. Graupner was een productief componist, werkte het grootste deel van zijn 
leven aan het hof van Darmstadt en schreef onder andere meer dan 1400 cantates, die alle 
bewaard zijn gebleven. Graupner was ook een concurrent van Bach toen in 1722 de functie 
van Thomascantor in Leipzig vacant kwam. Hij had de voorkeur van de autoriteiten boven 
Bach, maar zijn broodheer in Darmstadt liet hem niet gaan. 
 
Het Bachensemble Arnhem zingt deze keer in de vastentijd een cantate van Christoph 
Graupner. Hij schreef de cantate Befiehl dem Herrn deine Wege in 1736 voor deze zondag, 
die de naam ‘Laetare’ draagt, ontleend aan de introïtus van deze zondag: ‘Verheug u met 
Jeruzalem en juich over haar’ (Jesaja 66,10). Het is een zondag met een vreugdevolle klank, 
midden in een boetetijd. De instrumentale begeleiding van de cantate blijft beperkt tot 
strijkinstrumenten en basso continuo. Naast deze cantate van Graupner zingt het koor het 
motet Laetatus sum van Alessandro Scarlatti (1660-1725). De tekst is het begin van Psalm 
122, ook vanouds verbonden aan deze zondag. 
 
Toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 
 

Cursus Geloof in de politiek 
 
Om de kerk en leden daarvan in de stad te dienen en te ondersteunen biedt de ChristenUnie 
Arnhem, samen met Stanley Neyndorff, CDA raadslid in Westervoort, een cursus geloof in 
de politiek aan in maart en april. De avonden vinden telkens plaats in het gebouw van C3 
Rivers in Presikhaaf. 
 
Zoals uit de flyer blijkt is het niet ons doel om leden te werven of stemmen te trekken, 
vandaar dat we dit na de provinciale verkiezingen organiseren. Er blijkt veel onduidelijkheid 
onder christenen over wat de politiek inhoudt en hoe wij ons daartoe moeten verhouden. Om 
die reden bieden we deze algemene cursus aan. 
 
De cursusavonden zijn dinsdag 28 maart, 4, 11 en 18 april. 
Zie de bijlage voor meer gegevens.  
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Colofon 
 
Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem. 
Voorzitter: Johannes Kon (aris.kon.arnhem11@gmail.com ) 
Secretaris: Bruno Vreeburg (vrar2010@gmail.com ) 
Opmaak:  Ewald den Blaauwen 
Coördinator columns: Johannes Kon (ad interim) 
Eindredactie: Dagelijks bestuur 
 
Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad 
vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een 
overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar. 

 

Kopij voor het decembernummer inzenden vóór 10 maart 2023 aan 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com  
 
Het volgend bulletin verschijnt op 15 maart 2023. 
 
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 383 emailadressen. 

 
De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl 
Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken 
Arnhem. 
 
Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze voorzitter of onze secretaris of naar 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com   
 

mailto:aris.kon.arnhem11@gmail.com
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