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Vredesweek 2025 van 20 t/m 28 september

Bid om Vrede,

Verhef je stem voor vrede en recht.

God vol genade,

Gij die ons verbindt

met U en met elkaar,

vandaag bidden wij U

om meer verbondenheid in onze samenleving,
waar de tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen
bijna onoverbrugbaar lijken.

Zegen de mensen

die de vrijmoedigheid hebben

om degenen die anders zijn en anders denken dan zij
open tegemoet te treden,

die uit zijn op ontmoeting,

die zoeken naar verbinding

en zich verweren tegen uitsluiting van minderheden.

Zegen ook ons

met de gave van de onbevooroordeeldheid,
maak ons tot verbinders,

die uw vrede vertolken en behoeden

op de plek waar U ons stelt.

Amen

(Bron: www.coventryberaad.nl)

Vredesweek - programma

Met het aanhoudende oorlogsgeweld in de wereld blijft het nodig dat steeds de roep om
vrede klinkt. Nog altijd lijden velen onder oorlogsgeweld. We zien voortdurend de aangrijpen-
de beelden uit Oekraine, Gaza, Soedan en er zijn nog andere brandhaarden in de wereld.
Laten we hopen en bidden en actie voeren opdat het geweld stopt.

In 2025 valt de Vredesweek van 20 t/m 28 september 2025. Het thema van de Vredesweek
is: ‘Niets doen is geen optie’. In dit programma staan de activiteiten die door de kerken in
Arnhem en het Arnhem Student Point zijn georganiseerd. Steeds geldt: ledereen is van harte
welkom. Het programma biedt ook de mogelijkheid om met verschillende kerken kennis te
maken.

Gedurende de hele Vredesweek: Elke dag een vredesmail

In de Vredesweek verstuurt de Oud-Katholieke Kerk Arnhem-Nijmegen iedere dag een
vredesmail. Om de mails te ontvangen, kan men zich opgeven bij
secretaris@arnhem.okkn.nl

Zaterdag 20 september 19 uur: Gebedsdienst aan de vooravond van de Vredesweek
Deze gebedsdienst voor de Vrede is in de Oud-Katholieke Kerk, Adolf van Nieuwenaarin 3,
Arnhem. Hier worden vredeskaarsen aangestoken. ledereen kan een vredeskaars adopteren
(door € 5,-- over te maken op rekening van de Oud-Katholieke Kerk: NL50 TRIO 0320 5127
46, onder vermelding van ‘vredeskaars’.)


http://www.coventryberaad.nl/
mailto:secretaris@arnhem.okkn.nl

Oecumenische viering in de Eusebiuskerk op zondag 21 september om 10.15 uur
Deze viering bij de start van de Vredesweek is georganiseerd door de Protestantse
Gemeente Arnhem. Voorganger is ds. Pierre Eijgenraam.

Oecumenische Vespers op 21 september om 16.30 uur
Locatie: de Oude Kerk Oosterbeek, georganiseerd door de PG Oosterbeek met de
Anglicaanse Kerk Arnhem.

Vredesgebedsdienst in de Martinuskerk op maandag 22 september om 19.30 uur
De gebedsdienst in de Martinuskerk (Steenstraat 7 Arnhem) wordt georganiseerd door de
Raad van Kerken Arnhem

Dinsdag 23 september: Vredesgebed in de Koepelkerk van 12.30 — 13.00 uur
Het lunchpauzegebed in de Koepelkerk (Jansplein 60 Arnhem) is dit keer gewijd zijn aan de
Vredesweek. De kerk is open tussen 12.00 en 14.00 uur. Er is na afloop koffie en thee.

Dinsdagavond 23 september van 19.00 tot 21.00 uur: Vredeswandeling

De wandeling begint bij het gebouw van de Parkstraatgemeente/Arnhem Student Point en
eindigt ook daar (adres: Kastanjelaan 22e, Arnhem). We maken een wandeling en staan stil
bij belangrijke plekken in de stad waar iemand iets verteld over de geschiedenis. Er zijn
hapjes en drankjes. Organisatie door Arnhem Studentpoint.

Woensdag 24 september: Pelgrimswandeling voor de Vrede

9.30- 10.30 -13.00 uur. Organisatie: Doopsgezinde Gemeente Arnhem

De (Waalse) kerk is open vanaf 9.00 uur. Meditatieve viering om 9.30 uur. 10.00 uur koffie
en kennismakingsvraag. Vanaf 10.30 uur wandelen we deels in stilte, deels in gesprek naar
park Sonsbeek. Bij de waterval krijg je een bezinnende vraag mee. De ochtend eindigt met
een potluck-lunch ( tot 13.00 uur), waarvoor iedereen iets te eten meeneemt. Bijdrage voor
gemaakte kosten: € 5,- (richtbedrag). Ook welkom voor een onderdeel van het programma.
Opgeven graag, maar hoeft niet per se, bij Aly Meijer: 06-26493146 of per mail

Woensdag 24 september om 19.00 uur: Avondgebed voor de Vrede in Schaarsbergen
Dit avondgebed (vesper) is in de Dorpskerk Schaarsbergen (Kempenbergerweg 800,
Arnhem).

Donderdag 25 september om 19:30 uur: Lezing over Tolstoj als vredesactivist

Een lezing van Sieuwert Haverhoek in de Parkstraatkerk (Kastanjelaan 22 e Arnhem) over
Tolstoi als vredesactivist. De schrijver Lev Tolstoj (1828—1910) is een belangrijk inspirator
van de vredesbeweging. Organisatie door ‘Kerk en Vrede’.

Vrijdag 26 september 12.30 uur: Coventry Vredesgebed gewijd aan de Vredesweek
Het gebed is in de Waalse Kerk (Gasthuisstraat 1 Arnhem).

Zondag 28 september 2025: Oecumenische viering in de Salvatorkerk

Aan het eind van de Vredesweek is een oecumenische dienst. Organisatie door de Salvator-
kerk (Salvatorplein 1 Arnhem), de Lucaskerk en de Parkstraatgemeente. De dienst is om
10.00 uur.

Herdenkingen Slag om Arnhem

De herdenking van de Slag om Arnhem valt deels samen met de Vredesweek.

Op vrijdag 19 september om 19.15 uur is er de herdenking en kranslegging bij het Airborne
Monument Airborneplein, Arnhem. Zie voor alle herdenkingsactiviteiten voor de Slag om
Arnhem: https://www.airborne-herdenkingen.nl/programma-airborne-herdenkingem Bridge to
the Future Conferentie op vrijdag 19 september 2025 van 13.30 tot 16.30 uur



mailto:predikant@doopsgezindenarnhem.nl
https://www.airborne-herdenkingen.nl/programma-airborne-herdenkingem

Het thema is: ‘Vrede: wie durft?’. Sprekers zijn: Fleur Ravensbergen (conflictbemiddelaar en
trainer), Luitenant-generaal b.d. Kees Matthijssen, Rolien Sasse (directeur Pax). Kiza
Magendane (Schrijver) is de gespreksleider. Veronique Efomi (dichteres, schrijfster en song-
writer) levert een artistieke bijdrage. De conferentie is in de Parkzaal van Musis Arnhem.
Toegang is gratis. Aanmelden voor deze conferentie kan via:

https://bridgetothefuture.nl/

Informatie voor de Vredesweek wordt verspreid door vredesorganisatie Pax. Zie de website:
https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/

Raad van Kerken Arnhem
www.rvkarnhem.nl
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{HORTE léfucm:u’
/ A Coventry Vredes Gebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur. Het Coventry
Vredes Gebed is in de Waalse kerk. ledereen is welkom! Samen bidden
voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry Vredes Gebed:
https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/

Lev Tolstoj: Leven en dood
Lezing door Sieuwert Haverhoek

Donderdag 25 september om 19:30 uur,
Parkstraatkerk (Zijingang), Kastanjelaan 22 e, Arnhem
Voor de Vredesweek in Arnhem zal Sieuwert

Lpe g

- i Lev Tolstop
Haverhoek een lezing houden over Tolstoj als 5
vredesactivist. Zijn laatste grote levenswerk liet Tolstoj L€V€n
na als inspiratie voor een betere wereld. “Waarom ben en

ik hier, wie ben ik en wat moet ik doen?” Met deze
levensvragen worstelde Lev Tolstoj, auteur van Oorlog
en vrede en Anna Karenina, zijn hele leven. Om
antwoorden te vinden bestudeerde hij de grote o
denkers v6ér hem zoals Boeddha, Confucius, A s s
Socrates, Jezus, Seneca, Marcus Aurelius, Epictetus, il o
Rousseau, Kant, Schopenhauer, Ruskin, Emerson en

vele anderen.

Hun uitspraken ordende hij thematisch per dag en zo
ontstond een jaarlijkse leescyclus, aangevuld met

wekelijkse en maandelijkse essays en verhalen van

o.a. Dostojevski, Toergenjev, Tsjechov, De Maupassant, Hugo ... en natuurlijk van Tolstoj
zelf. Het is Tolstoj’'s grootste gift aan de mensheid.

dood

Sieuwert Haverhoek (1945) verzorgde voor het eerst een onverkorte Nederlandse vertaling.
Hij zal ons deze avond meer vertellen over het werk van Tolstoj dat al ruim een eeuw een
inspiratie is voor vredesactivisten en dat nog steeds uiterst actueel is.

Gratis toegang. De zaal is vanaf 19:00 uur open. Er wordt gezorgd voor koffie en thee.


https://bridgetothefuture.nl/
https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/
http://www.rvkarnhem.nl/
https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/

Podcast Zon, Zee & Zegen

Ik vind het een mooie gedachte dat jij en ik licht mogen weerkaatsen. Gods licht, waarmee
we niet alleen zelf opgeladen worden en zicht krijgen op de weg die we mogen gaan, maar
ook Licht om te verspreiden in de wereld om ons heen. En als we dat dan ook nog eens
samen doen, als gemeente van Jezus, dan weet ik zeker dat dit een oogverblindend effect
heeft in deze wereld.

< KLIK HIER OM TE BELUISTEREN >

Vorige aflevering(en) gemist?

Aflevering 1 De bestemming < KLIK HIER >

Aflevering 2 Factor 50 < KLIK HIER >
Aflevering 3 De 12e man < KLIK HIER >
Aflevering 4 De zee < KLIK HIER >
Aflevering 5 Zomerfruit < KLIK HIER >
Aflevering 6 Kilowattuur < KLIK HIER >

Aflevering 7 De sterrenhemel Volgt 25-8

We hopen dat het luisteren naar de podcast bemoedigend en inspirerend is.
Veel luisterplezier! Stuur gerust een reactie als je de aflevering hebt beluisterd.
Delen? JA, graag!

Stuur de mail met deze link door naar familie, vrienden en bekenden.

Met hartelijke groet,

Irene Toeter - den Hollander
Secretaris

Leger des Heils ‘Geloven in de buurt’ Arnhem
Leidenweg 11-13
6843 LA Arnhem

T (026) 4423078
E irene.denhollander@Iegerdesheils.nl
W https://www.legerdesheils.nl/locatie/korpsarnhem

Viering OLVékoor over de betekenis van ‘stilte’

“Stilte” is de kern van het thema van de viering van het OLVékoor in de Waalse kerk in
Arnhem op zondag 14 september aanstaande. Het is de start van het nieuwe seizoen van
de OLVévieringen, die steeds op de tweede zondag van de maand plaatsvinden. Ze hebben
vrijwel altijd een thema, dat verbinding heeft met actuele maatschappelijke kwesties, die om
nadenken en bezinning vragen.

Dat als eerste thema in het nieuwe seizoen ‘stilte’ op de agenda staat is niet zo vreemd voor
wie denkt aan wat er zich nu in de wereld afspeelt: al het geweld, de hongersnood en de
onrust die er het gevolg van is.


https://open.spotify.com/episode/1rg0dPDFd8sKLrygKI2Z6N?si=aCokZWkfS4eXp6jDBofODA
https://open.spotify.com/episode/7n2VXlc4uPduwZUIWohJP7?si=W4vTW5oaTeuuq-xVRuhFAA
https://open.spotify.com/episode/57v6CXOvtVum5HhrwrSNbr?si=h1RfT1YqRVKEStuV_TfHWg
https://open.spotify.com/episode/6PJzcwfgrpqtjD9P6ufgMu?si=a457405433794a2e
https://open.spotify.com/episode/3SOaMJLXYcn04vQ6gKV4Jw?si=zuN076h5TX6INUZD-9oQhw
https://open.spotify.com/episode/3dX0lnTYhHRhbmGDEZc8Ds?si=ZvzP98fDQ4exSRLXeyzOWw
https://open.spotify.com/episode/1rg0dPDFd8sKLrygKI2Z6N?si=aCokZWkfS4eXp6jDBofODA
mailto:henri.kloppenburg@legerdesheils.nl
https://www.legerdesheils.nl/locatie/korpsarnhem

De lezingen in de viering zijn ontleend aan het dagboek van Etty Hillesum dat zij schreef in
de 2° Wereldoorlog. Ze werd in september 1943 weggevoerd naar Auschwitz, waar ze na
enkele maanden overleed. Onderduiken wilde ze niet uit solidariteit met haar volk. 'Stilte’
heeft alles te maken met bezinning en inkeer in jezelf. In het leven van Etty Hillesum vond ze
z0 ook de verbinding met haar God.

In de viering, waarin Ben Piepers uit Wageningen voorganger is, worden liederen gezongen
van onder meer Huub Oosterhuis. Na afloop is er koffie of thee. De Waalse kerk is bij de
Beekstraat naast het politiebureau. Parkeren is op zondagmorgen gratis. De viering begint
om 10.00 uur.

Viering OLVékoor over ‘rouw en verlies’

Dat is het thema in de viering van het OLVékoor in de Waalse Kerk in Arnhem op zondag
12 oktober a.s. De gastspreker is dan Annita van Betuw. Ook bij deze viering die om 10.00
uur begint bent u van harte welkom.

Overige activiteiten

Laudenviering met Laudenkoor

Zondag 28 september 10.00-11.00 uur .

Op de kloostertraditie gebaseerde ochtendviering, waarin oude psalmen en eigentijdse
gedichten rond de evangelielezing van de zondag. Daarnaast stilte en orgelspel. Het
Laudenkoor gaat voor in de zang en Alexander Saladin bespeelt het orgel.

Zingen in het Laudenkoor? Welkom! Per mail ontvangt je 'n week van tevoren
studiemateriaal. Anderhalf uur voorafgaand aan de viering komen we samen voor 'n
repetitie.

Zielenuur met medewerking van Marianne Hofman-harp

Zondag 5 oktober, 16.00-17.00 uur Vrijwillige bijdrage. Meer info t.z.t. op de JE website
Een uur spiritueel podium: muziek verbonden met reflectieve gedichten en teksten van
spirituele aard. Deze keer met harpspel van de uit Arnhem afkomstige Marianne Hofman
(werken van Crofft, Glinka, Bach en Fauré).

Workshop Gregoriaans 2025 in de Waalse Kerk

Meer info en opgeven via de website van Jansbeek ekklesia

Op meerdere zaterdagochtenden in november en december kom je via informatie, maar
vooral via zingen in contact met de Gregoriaanse zang.

Studiemateriaal zijn de gezangen van de Gregoriaanse vesper van 3rde zondag van de
Advent, die we als slot van de workshop zullen uitvoeren op de betreffende zondag.
Welkom jong en oud, vrouwen en mannen, zangers/zangeressen met veel en met weinig
ervaring.

De workshops (voor respectievelijk beginners en gevorderden) worden gegeven door
Alexander Saladin, musicus en o.a. dirigent van 'Capella Eusebiana’ in Arnhem.

De workshop wordt gegeven in de Waalse kerk in het centrum van Arnhem.

Religieus overig

Waalse kerk open tijdens Open Monumentendag

Zaterdag 13 september 10.00-17.00 uur

In het kader van de Nationale Orgel dag bespelen organisten Wim Roelfsema en Johan
Luijmes het orgel en geven uitleg.

Rondleidingen in de kerk

Vertoning video: Het Verborgen leven, Arnhemse Mystiek



Vredesweek Arnhem 2025: 20 t/m 28 september

Met het aanhoudende oorlogsgeweld in de wereld blijft het nodig dat steeds de roep om
vrede klinkt. Nog altijd lijden velen onder oorlogsgeweld. We zien voortdurend de aangrij-
pende beelden uit Oekraine, Gaza, Soedan en er zijn nog andere brandhaarden in de
wereld. Laten we hopen en bidden en actie voeren opdat het geweld stopt.

Het thema van de Vredesweek is deze keer: ‘Niets doen is geen optie’. In dit programma
staan de activiteiten die door de kerken in Arnhem en het Arnhem Student Point zijn
georganiseerd. Steeds geldt: ledereen is van harte welkom. Het programma biedt ook de
mogelijkheid om met verschillende kerkenkennis te maken. Zie ook pagina 2-4.

Samen de Akathistos (een Maria-hymne ) zingen in Arnhem ?

Oorspronkelijk is de "Akathistos" een Maria-hymne uit de Oosters-Orthodoxe traditie. Het is
een mystieke tekst met beelden van de Goddelijke Moeder en van het Goddelijke in ieder
van ons. Ontstaan in tijden van wanhoop en van oorlogsdreiging is de tekst vol vertrouwen,
vreugde en mededogen. Een lied van hoop - zelfs daar waar slechts wanhoop is. Dit lied
brengt ons met een steeds herhaald "Verheug u", dat wij elkaar toezingen, bij ons ware Zelf.
In alle wereldgodsdiensten is steeds gezocht naar de vrouwelijke kant van God. In de joods-
christelijke traditie is dat de Wijsheid (Sophia), die God vergezelt bij de schepping. Later
ontmoeten we Haar in Maria, de Moeder Gods.

In Arnhem willen we op gezette tijden dit lied samen gaan zingen en stilte en gebed
toevoegen. De eenvoudige melodie zal o.l.v. een dirigent even geoefend worden, zodat alle
aanwezigen de Nederlandse tekst meerstemmig kunnen meezingen.

Plaats: een ruimte in de binnenstad.

Belangstellenden die deel willen uitmaken van een werkgroepje of willen komen zingen
kunnen contact opnemen met Ans Lodder

Muziekvespers in de Koepelkerk

Eens per maand op 'n zondagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur

Cantatevesper met cantates van J.S.Bach door het Bachensemble Arnhem. Data 19-1, 16-3,
21-9,16-11

Choral Evensong, gezongen avondgebed volgens de Anglicaanse traditie uitgevoerd door
het Kerkmuziekensemble Arnhem. Data: 16-2, 5-4, 1-6, 19-10, 7-12

RozinArnhem

Plek voor ontmoeting, zingeving en verbinding in de Voorhof ( Kastanjelaan) Arnhem.
Activiteiten o.a.: Meditatieve dans, meditatie, stamtafel, cursussen. Maandelijks actuele info
op de website en via een nieuwsbrief.

Ekklesia de Zijp

Website: dezijp.nl

Een andere ekklesia in Arnhem. Ekklesia, dat betekent: bij-een-geroepen. We worden bij
elkaar geh&ald door een stem, woorden, een verhaal. En we worden bijeengehouden door
dat verhaal. De Zijp heeft gekozen voor een vrije opstelling, is een stichting en ligt niet
ingebed in een afgebakend kerkelijk terrein.

Internationale oecumenische contacten, wie gaat mee?

Namens de Raad van Kerken in Arnhem onderhoudt de werkgroep STIOC de internationale
oecumenische contacten in Europa. Al decennialang bestaan er oecumenische contacten
tussen Arnhem en de stad Gera, gelegen in het oosten van de Duitse deelstaat Thiringen.
Vorig jaar zijn de Duitsers op bezoek geweest in Arnhem, dit najaar gaat STIOC van
donderdag 30 oktober — zondag 2 november op bezoek in Gera.


mailto:anslodder@gmil.com
http://dezijp.nl/

We maken onder meer een
wandeling naar het
Lutherkruis, zie de foto voor
een impressie van onze
deelname aan de 500 jaar
Luther-herdenking in 2017 in
Gera. Maar minstens zo
belangrijk zijn de gesprekken,
onderling en met onze
gastheren en gastvrouwen, en
met de gastgezinnen waar we
overnachten. Ook het bijwonen
van een opera-uitvoering en
een gesprek over mogelijke
contacten met christelijke
scholen in Arnhem staan op het programma.

STIOC is toe aan vernieuwing en verjonging en we zijn blij met de deelname van enkele
jongeren. Er is nog plaats voor enkele andere belangstellenden om deze reis mee te maken.
Inlichtingen en opgave voor deelname is mogelijk bij ondergetekende, via+
kvdhoek@telfort.nl.

Klaas van der Hoek, secretaris STIOC

Bericht van het Eef Sybesma Fonds

Graag willen we de lezer weer attenderen op het Eef Sybesma Fonds van de Raad van
Kerken in Arnhem. Dit Fonds kan oecumenische initiatieven in Arnhem ondersteunen. Het
kan gaan om de samenwerking tussen verschillende kerken of om initiatieven voor
maatschappelijke dienstverlening (diaconie) waar de kerken in oecumenisch verband
samenwerken.

Ook in 2025 is het weer mogelijk om aanvragen te doen. Er zijn jaarlijks twee rondes waarin
aanvragen gedaan kunnen worden, namelijk voor 1 oktober 2025 en straks voor 1 april 2026.
Incidenteel worden ook aanvragen tussendoor beoordeeld.

Wilt u meer over het Fonds weten of een aanvraag doen: Kijk dan op de website van de
Raad van Kerken Arnhem: https://rvkarnhem.nl/welkom/eef-sybesma-fonds/

Hier staat de regeling van het fonds met de voorwaarden waaraan een aanvraag moet
voldoen en het adres van het fonds.

Nicea Herdenking in Arnhem: dinsdagavond 25 november

Dit jaar herdenken wij als kerken dat 1700 jaar geleden in Nicea het grote Oecumenisch
Concilie werd gehouden. Dit concilie bracht onder meer de geloofsbelijdenis van Nicea voort.
Deze geloofsbelijdenis is voor veel kerken belangrijk. Dat deze tekst al zo lang in gebruik is,
is zeker aanleiding om dit concilie te gedenken. Zelfs wanneer kerken niet met deze geloofs-
belijdenis werken, moet men zich er toch op de een of andere manier mee uiteenzetten als is
het maar om aan te geven waar je het minder mee eens bent.

Op dinsdagavond 25 november 2025 organiseren wij een herdenkingsavond van de geloofs-
belijdenis van Nicea. We doen dat in de dorpskerk van Schaarsbergen. Je bent vanaf 19.15
uur welkom met koffie en thee. Om 19.45 starten wij de avond. We besteden aandacht aan


mailto:kvdhoek@telfort.nl
https://rvkarnhem.nl/welkom/eef-sybesma-fonds/

Nicea door met elkaar in kleine groepen in gesprek te gaan, maar daarnaast is er ook een
muzikale bijdrage geinspireerd op Nicea. We sluiten de avond af met een alcoholvrije borrel.

Om je alvast te oriénteren op de herdenking is door leden van de
Raad van Kerken Arnhem een Podcast gemaakt. In deze podcast
gaan Dorienke de Vries (Anglicaanse kerk in Arnhem en
Nijmegen), Aly Meijer (Doopsgezinden Arnhem) en Theo Pieter de
Jong (Dorpskerk Schaarsbergen) met elkaar in gesprek over de
Niceense geloofsbelijdenis. Dit gesprek is zeer de moeite waard.
Je kunt deze podcast beluisteren via de volgende link: Podcast -
Dorpskerk https://share.google/KYaTo2VPuJrAwt4gY Je kunt ook
de bijgevoegde QR-code scannen. Dan kom je er ook.

Actie voor Gaza

Met een aantal verontruste Arnhemmers gaan we iets doen om in Arnhem vorm te geven
aan onze onmacht m.b.t. Gaza: ‘Getuigen van Gaza’.

Van donderdagochtend 25 september tot en met zaterdag 27 september gaan we non-
stop de namen voorlezen van de 69.000 mensen die in Gaza zijn omgekomen.

Eén voor één, dag en nacht. Ruim 65 uur achter elkaar. Dit getuigenis vindt plaats in
Arnhem, in de buurt van het Duivelshuis, bij het stadhuis.
We zoeken mensen die willen voorlezen, meld je dus aan bij ons!

Verder is iedereen welkom om te komen luisteren of er anderszins in stilte en respect bij
aanwezig te zijn, zonder vlaggen of spandoeken.

Samen geven we ruimte aan onmacht, menselijkheid en herinnering.
Meer informatie: GetuigenvanGaza-arnhem.nl

Of meld je meteen aan:
https://datumprikker.nl/pmxafngxvwudq7cy

PS: Stuur dit door naar iedereen van wie jij denkt dat deze dezelfde onmacht voelt
en mee zou willen voorlezen.

Regenboogviering op zondag 5 oktober

In veel kerken zijn Ihbti+ mensen van harte welkom en kunnen zij zichzelf zijn, zo ook in de
Doopsgezinde Gemeente Arnhem, de Koepelkerk, de Oecumenische geloofsgemeenschap
de Regenboog, de Parkstraatgemeente, de Protestantse Gemeente Arnhem en het
Stadsklooster Arnhem.

Samen met het COC Midden-Gelderland organiseren deze kerken op 5 oktober een bijzon-
dere regenboogviering om diversiteit van mensen te vieren. Dit evenement sluit aan bij de
Internationale Coming Out Day op 11 oktober en is de start van de Arnhemse Coming In
Week.

Tijdens de Regenboogviering vieren we het leven van Ihbti+ mensen en dat dat steeds meer
'leven in het licht' is. Ook erkennen we de uitdagingen, die Ihbti+ mensen nog altijd
tegenkomen, zowel in de kerk als in de maatschappij.

Op Wijdekerk.nl kun je zien, in welke kerken Ihbti+ personen volledig welkom zijn.


https://share.google/KYaTo2VPuJrAwt4gY
https://datumprikker.nl/pmxqfnqxvwudq7cy
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Voel je je anders op een andere manier en wil
je ook graag lichter leven? Onze
Regenboogviering biedt een veilige en warme
plek voor iedereen.

Details:

Datum en tijd: 5 oktober 2024 om 10:00 uur
Locatie: Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1,
Arnhem

Lhbti+ of niet, straight allies, familie,
vrienden, iedereen is van harte welkom.
Kom ook en neem gerust iemand mee!

Waarom lopen daar zoveel mensen met hesjes aan?

Langs volle terrassen in de Groninger binnenstad ging het. De 20-kilometerroute van De
Nacht van de Vluchteling begon vroeg in de avond. Vanaf het Suikerunieterrein aan de rand
van de stad, waar een sfeervol salsa-bandje de start opluisterde, toog een lange rij wande-
laars door het centrum. “Waarom lopen daar zoveel mensen met hesjes aan”, vroegen rose-
nippende en bierdrinkende terrasbezoekers zich af.

“Dat konden en wilden
we uitleggen”, glimlacht
Jesse, een van de
wandelaars van Team
INLIA, “dat leidde tot
leuke gesprekjes.” Het
13-koppige team van
vrijwilligers en medewer-
kers liep ruim 5700 euro
bijeen met de 20-kilo-
meterroute. Dit jaar
waren er voor het eerst
wandelroutes in
Groningen. Direct een
succes: de lopers hier
haalden over de 125.000 euro op voor viuchtelingen in Myanmar, Bangladesh, Congo, Niger
en Syrié. Landelijk was de opbrengst bijna 1,8 miljoen.
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Extra bepakking

Jesse had eigenlijk graag de 40-kilometerroute gedaan, maar de rest van het team wilde
deze eerste keer liever beginnen met 20 kilometer. Lang genoeg; je bent dik vier uur onder-
weg. Jesse — niet voor niets is zijn achtergrond sportkunde - verzon daarop een extra
uitdaging voor zichzelf: hij liep met een bepakking van 12,3 kilo. Het gewicht verwijst naar
het aantal mensen dat wereldwijd op de viucht is: 123 miljoen.

Gunstige bijkomstigheid: familie,
vrienden en kennissen sponsorden
hem prompt met € 12,30. “Een
mooi bedrag opgehaald, lekker
gewandeld en mooie gesprekken
gevoerd”, vat hij de tocht samen.
Over geld bijvoorbeeld: wat heb je
nou echt nodig, en wat kun je weggeven? In vier uur tijd passeren een boel onderwerpen de
revue.

Ontmoetingen

“Al keuvelend met tochtgenoten vliogen de kilometers om”, zegt ook dominee Gert Wybe van
der Werff, die met zes andere leden van de Protestantse Streekgemeente Oost-Groningen
aan de 10-kilometerwandeling meedeed. “Fijn om zoveel hartelijkheid te ontmoeten in de
medewandelaars en organisatoren! Gelukkig zijn er toch nog heel veel gastvrije mensen in
ons land...”

Zo is er veel ‘bijvangst’ van de tocht. Wandelaarster Henriét van Team INLIA: “Ik heb
gesproken met vrijwilligers die ik nog niet kende. Hartstikke leuk.” Zij liep notabene met
opkomende koorts, maar zegt toch: “Zeker voor herhaling vatbaar.” Jesse op zijn beurt wil
volgend jaar wel de langste route volgen en ook andere teamleden willen voor de 40- kilo-
meterroute gaan. Henriét houdt het wijselijk nog even in beraad.

Toch nog een lintje

Wie dit jaar 40 kilometer liep, kon ’s nachts terecht bij 't Loughoes in Eelde, het ontmoetings-
centrum van de Dorpskerk Eelde. Er lag een gele loper uit, er stonden spots op het gebouw
gericht, er was een EHBO-post en binnen schonken ze thee, koffie en soep. Acht vrijwilligers
van de Protestantse Gemeente Eelde-Paterswolde zaten vanaf een uur of één paraat.

INLIA, ook aanwezig in 't Loughoes, gaf bij de uitgang een led-kaarsje aan de wandelaars.
Met de tekst: “Geef licht in donkere tijden”. Een klein dingetje dat makkelijk mee kan in je
broekzak, dat vonden mensen leuk, vertelt Helmer van INLIA. De laatste wandelaars
kwamen nog tussen half vijf en vijf, daarna konden de vrijwilligers naar huis. Het was al licht.
Een van de lopers had nog een ludieke actie in petto: alle vrijwilligers kregen een sticker op
de borst geplakt. Een foto van een koninklijke onderscheiding, onder het motto ‘Jij verdient
een lintje’. Zo was de inmiddels vertrokken minister Faber er toch nog een beetje bij, deze
nacht.

“Het doet mensen goed om stil te staan bij wat mooi en waardevol is”

Veel vluchtelingen kampen met psychische problematiek door traumatische ervaringen in
hun landen van herkomst en tijdens de vlucht. In het INLIA Gasthuis Groningen werkt
orthopedagoge Sandra van der Stege sinds januari met de METS-methode. Daarmee helpt
ze getraumatiseerde gasten hun (veer-)kracht en identiteit te herontdekken.

Sandra werkt sinds oktober als maatschappelijk werker bij INLIA. (Fun fact: Sandra’s dochter
werkte al bij INLIA, zo kwam Sandra er ook terecht.) Daarvoor werkte ze bij de dienst die
verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg in asielzoekerscentra, de GZA. Haar training in
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de METS-methode, dateert nog weer van daarvoor: ze leerde de methode specifiek om hulp
te gaan verlenen op Lesbos, zo’'n 3,5 jaar geleden.

s METS staat voor: Method for Empowerment of Trauma
T Survivors. De focus van de training ligt niet op het trauma,
= maar op de persoon. Op diens sterke kanten en waarden. In
een groep van maximaal tien mensen bespreken ze vragen
als: wie ben je, welke talenten heb je, wat vind je belangrijk en
hoe ben je in het contact met anderen?

Tijd

De mensen in het Gasthuis verkeren in een grotendeels
onmachtige positie. Benoemen wat hen op de been houdt,
wat hun morele overtuigingen zijn en waar ze goed in zijn,
sterkt hen mentaal. Behoorlijk wat gasten van INLIA hebben
een posttraumatische stressstoornis en als ze al in
aanmerking komen voor behandeling in een traumacentrum,
staan ze heel lang op de wachtlijst.

De training helpt hen in de tussentijd.

De training beslaat in totaal vijf bijeenkomsten. De eerste groep, met 6 deelnemers, sluit
binnenkort af. Daarna start een nieuwe groep, want de resultaten zijn goed. “Mensen
begonnen wat aarzelend”, vertelt Sandra, “Ze waren niet zo gewend om over dit soort dingen
te spreken, je deelt in de training toch heel persoonlijke dingen met elkaar. Dat heeft tijd
nodig.”

Dankbaar

Toch kwamen de deelnemers wel los. Ook geholpen doordat iemand uit de groep tolkt voor
de rest. “Religie en spiritualiteit worden vaak genoemd als bron van kracht. Net als hoop,”,
vertelt Sandra, “en zaken als doorzettingsvermogen en bijvoorbeeld een goede vader of
moeder willen zijn. Maar ook humor wordt genoemd. En sport. Allemaal dingen waar mensen
moed uit putten, energie van krijgen.”

En dan nog eentje die je als buitenstaander misschien niet direct zou bedenken voor deze
groep die toch in een nare positie verkeert: dankbaarheid. Sandra: “Ja, dankbaarheid wordt
ook genoemd door de cursisten. Het doet hen goed om te bedenken voor welke zaken ze die
dag dankbaar zijn, om stil te staan bij alles wat mooi en waardevol is.”

Kapper

Ze maakt de training op maat voor de groep. Zo kwam er een keer een gesprek op gang
over nare dromen. Wakker worden uit een nachtmerrie kan doorwerken in je
gemoedstoestand. “Toen hebben we besproken hoe de verschillende deelnemers daarmee
omgaan. Wat helpt jou? En hebben we een ademhalingsoefening gedaan die je kunt doen
om je weer rustig te voelen.” De groep was heel bescheiden. Dus toen Sandra een lijst met
positieve eigenschappen uitdeelde waar mensen er drie van moesten aankruisen die voor
hen golden, kwam dat schoorvoetend op gang. “Maar ze moedigden elkaar aan. lemand
kruiste creativiteit aan; hij was kapper. ‘Geweldig, ga andere gasten hier kappen!’, zei de
groep. Dan zie je iemand opbloeien.”

Binnenkort begint de tweede groep.

Getuigenis

Als gevolg van een verrassend gesprek met de voorzitter van de Arnhemse Raad van
Kerken en op zijn verzoek hierbij een kort persoonlijk getuigenis van wie ik ben en waar ik
voor sta als levende steen voor de bouw van het Huis dat de HEER Zelf bouwt, 1 Petrus 2:5.
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Ik ben in 1941 geboren in Heelsum in een volslagen ongelovig gezin. In 1962 kwam ik als
Wagenings student in persoonlijke problemen en begon te zoeken naar de zin van mijn
leven.

Ik las boeken over reincarnatie en het hiernamaals. Daarop kocht ik een bijbel en las daarin
dat “het de mens gegeven is éénmaal te sterven en daarna het oordeel”, weg reincarnatie!
Maar belangrijker voor mijzelf was wat ik in Jesaja 1:18 las: “al waren uw zonden als
scharlaken, ze zullen worden wit als sneeuw”! Dat sloeg in want ik zocht naar reiniging. In de
Psalmen las ik de gebeden van David, die in grote nood tot zijn God bad en even later in
grote vreugde was! Dat deed mij ook bidden tot die God voor leiding in mijn leven. Een half
jaar later, in januari 1963, kwam ik voor het eerst in een christelijke bijeenkomst omdat men
daar bad voor bevrijding van het roken en voor de doop met Gods Geest, waar ik hevig naar
verlangde. In dat weekend werd ik een nieuw mens, omdat ik diep vanbinnen door Gods
Wezen werd aangeraakt. Ik maakte daarmee mijn entree in de kerkelijke wereld, wat het
toenmalige z.g. Volle Evangelie voor mij was.

O, o, zo radicaal als ik tot bekering gekomen was! Mijn vader zag de verandering in mijn
leven en kwam enkele maanden later tot geloof. De rest van mijn familie snapte er niets van.
Mijn moeder kwam echter 40 jaar later ook tot geloof in de HEER Jezus, waar ze op haar 90
ste verjaardag zelf met mij over begon te praten! Het besef van God was tot haar doorge-
drongen.

Het kerkelijk leven waar ik vervolgens in verzeild raakte riep bij mij vele vragen op. Ik had
uiteraard geen enkel z.g. kerkelijk besef. Het leidde tot onvoorstelbare ervaringen met
sancties en buitensluitingen. Ik had mij bekeerd tot de God van de Bijbel en werd een lid van
Zijn Kerk door het ontvangen van Zijn Geest van Liefde en Waarheid, en werd geroepen tot
de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods, Rom. 8:21.

De weg daarnaartoe voor alle mensen, begint met gebed, zoals de HEER leert in “Het Onze
Vader”, en met de voorbede in Zijn Naam, d.w.z. in Zijn heilige Geest zoals Paulus aangeeft
in Efeze 6:18 en 1 Tim. 2:1-4.

Vanaf het begin van mijn geloofsleven voelde ik mij dan ook aangetrokken tot de voorbede.
Dat werd geinitieerd door het lezen van het boekje Op de Bres over de voorbidder Rees
Howells in Wales in de eerste helft van de vorige eeuw. Ik proefde de kracht van voorbede.

Na jaren van ervaring in verschillende soorten kerken en bewogen met de toestand waarin
de “Kerk” als geheel zich bevond, begreep ik dat bidden voor Nederland in de eerste plaats
betekende bidden dat ieder die tot de verdeelde Kerk behoort volledig terug zou keren tot het
ene fundament voor ieder kind van God: Jezus Christus IN ons. Dat zou leiden tot de ene
door Hem Levende Gemeente Gods waarvan de HIJ Zelf in ieder het werkzame Levende
Hoofd is. Daardoor zou Zijn orde op zaken worden gesteld in wat KERK heet: Eén Herder,
één kudde. Daar had HIJ het Zelf toch over? Dat Lichaam op Aarde waarvan de leden door
€én Geest tot één lichaam gedoopt zijn en allen van Zijn Geest zouden zijn doordrenkt,

1 Cor. 12:13! Allen verbonden door de band des vredes in de Liefde en de Waarheid van
God, onze Vader in de Heer Jezus Christus. Eén Kerk van mondige mensen, ieder innerlijk
verbonden met de HEER als de eigen Leidsman ten eeuwige leven. Hij is immers de
Opstanding en het Leven voor ALLE mensen! Laten wij als verantwoordelijken in onze
kerken daar gezamenlijk voor gaan staan. Hij zal ons van binnen sterken met Zijn Aanwezig-
heid om tot Zijn doel te komen!

Hans Smit, arnhemsgebedshuis@gmail.com ; www.arnhemsgebedshuis.nl
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http://www.arnhemsgebedshuis.nl/
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Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.
Voorzitter: Johannes Kon (aris.kon.arnheml1l@gmail.com )
Secretaris: Bruno Vreeburg (vrar2010@gmail.com )
Opmaak: Ewald den Blaauwen

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de
Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven.

Kopij voor het oktobernummer inzenden voor 10 oktober 2025 aan
bulletin.rvkarnhem@agmail.com

Het volgende bulletin verschijnt op 15 oktober 2025.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 382 e-mailadressen.
De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90OINGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken
Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze voorzitter of onze secretaris of naar
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
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