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Korte berichten

L’ﬁénﬂ: Bé{EiIGH'I'EIyé‘ N
\ A Coventry Vredes Gebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur. Het Coventry

- Vredes Gebed is in de Waalse kerk. ledereen is welkom! Samen bidden
voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry Vredes Gebed:
https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/



https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/

Getuigen van Gaza

Aan Ahmed en Ismael, Veronika, Soleiman, Ya'akov, Hanaa, Ahdam, Mohammad, Tamatr,
Rabia, Nour, Abdullah, aan jullie en al die anderen.....

Ik las jullie namen voor vrijdag jl. aan de voet van de Eusebiuskerk.
Het was donker en langzaam werd het licht .....

Tegenover ons werd de markt opgebouwd, het leven gaat 'gewoon' door. Ik las, en las en las
jullie namen,

zoveel namen, zoveel levens, gebroken: 37, 22, 81, 43, 6, 19, 53, 39, 74, 0, 15, 56, 24 jaar oud
... bladzijde na bladzijde, tientallen, honderden namen .. kinderen en ouders, broers en zusters,
mensen ...

Het was donker en langzaam werd het licht .....

Al lezende zie ik beelden uit het nieuws van lichamen gewikkeld in witte doeken.
Zijn jullie het, wier namen ik nu lees?

Zijn het jullie moeders, echtgenoten, broers, vaders, zusters, kinderen, die huilenen
roepen, gebogen over jullie gebroken lichamen?

Ik voel me verscheurd, wat sta ik hier te doen, met mijn warme kleding aan en gevulde maag,
in vrede en veiligheid?

Het was donker en langzaam werd het licht .....

De tijd verstreek; lezers werden afgelost door nieuwe lezers. Wij gaan verder in ons dagelijks
leven. Ik begon in het donker, inmiddels werd het licht.

In mijn hoofd en hart echoén nu jullie namen :
Mohammad, 37 jaar, Ahmed, 42 jaar, Viktoria 81 jaar, Hanaa, 31 jaar..... Ik zal jullie nooit
kennen, maar ik noemde jullie namen; ze klonkenin de stad.

Hetis z6 donker, z6 misdadig, onrechtvaardig, machteloos.
Maar het wordt licht, ooit, daarin wil ik geloven;

voor jullie - vaders en moeders;

voor jullie - vrienden en dierbaren;

voor jullie - kinderen.

Hoe moedeloos en machteloos ook; het moet weer licht worden...

O God, Allah, Eeuwige, Levenskracht...
Laat het Licht doorbreken!

Getuigenvan Gaza
Arnhem, 25-27 september 2025



H. Martinuskerk 150 jaar

H. Martlnu560

JAAR

De H. Martinuskerk aan de Steenstraat in Arnhem is de centrale parochiekerk van de St.
Eusebiusparochie. Onze parochie strekt zich uit van Arnhem-zuid tot en met de
Veluwezoom.

De Martinuskerk viert in oktober het feest van haar 150- jarige bestaan. Dat doen we met
een mooi afwisselend programma van viering, muziek en lezing. U bent van harte welkom
op 18, 19 en 20 oktober 2025!

Het overkoepelende thema is In dienst van Christus.

18 oktober

15.00 u. Inloop en opening van het jubileum

15.30 - 16.30 u. Concert met orgel en muzikanten van de parochie
Receptie en expositie tot 17.00 uur

19 oktober

11.30 u. Eucharistieviering, m.m.v. Arnhem Band en presentatie jubileumboek

13.15 u. Koffietafel

14.00 - 15.30 u. Lezing mr. dr. Ton Meijers ‘Martinus, voorbeeld van barmhartigheid.’
Pauze

16.30 - 17.30 u. Vesper met medewerking van Schola Cantorum

20 oktober
19.00 u. Marialof, met zegening van het gerestaureerde beeld van Maria van Klarendal
20.00 u. Lezing mgr. drs. Herman Woorts ‘Maria, Moeder van de Kerk in beeld’

Pelgrimsviering en wandeling

Woensdag 22 oktober, 9.30- 10.30 -13.00 uur. Organisatie: Doopsgezinde Gemeente
Arnhem

De kerk is open vanaf 9.00 uur. Meditatieve viering om 9.30 uur. 10.00 uur koffie en kennis-
makingsvraag. Vanaf 10.30 uur wandelen we deels in stilte, deels in gesprek naar park
Sonsbeek. Bij de waterval krijg je een bezinnende vraag mee. De ochtend eindigt met een
potluck-lunch (tot 13.00 uur), waarvoor iedereen iets te eten meeneemt. Bijdrage voor
gemaakte kosten: € 5,- ( richtbedrag). Ook welkom voor een onderdeel van het programma.
Opgeven graag, maar hoeft niet per se, bij Aly Meijer: 06-26493146 of per mail
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Marianne Thieme over duurzaam leven
“Beter inconsequent goed, dan consequent fout.”

In de Koepelkerk komt op 26 oktober Marianne Thieme
spreken over duurzaamheid. Marianne, mede-oprichter van
de Partij voor de Dieren, is tegenwoordig theoloog. Ze zal met
ons in de bijbel duiken. Welke aanwijzingen geeft de bijbel
over onze omgang met de schepping, met de dieren en met
elkaar. Welke waarden worden in de bijbel als goed en
heilzaam beschreven. Wat geeft hoop? Na de lezing zal
Marianne met ons in gesprek gaan over aanknopingspunten
om gezamenlijk deze wereld duurzamer te maken. Na de
bespreking is er ruimte voor napraten onder het genot van
een hapje en een drankje.

U bent van harte welkom!

Wie: Marianne Thieme, theoloog en mede-oprichter van de Partij voor de Dieren
Wat: Lezing & gesprek over duurzaam leven

Waar: Koepelkerk Arnhem, Jansplein 60

Wanneer: 26 oktober om 16:00 uur

Thee met Thema: Landbouw en geopolitiek: welke toekomst?
Inleider: Fons Goselink

In tijden van geopolitieke en economische onzekerheid zorgt afhankelijkheid van andere
landen voor kwetsbaarheid, zeker als het gaat om essentiéle producten zoals voeding.

De afgelopen 75 jaar heeft de Nederlandse landbouw geprofiteerd van internationale
verhoudingen en ons land heeft zich in 40 jaar ontwikkeld tot tweede landbouwexporteur ter
wereld.

Dat levert in deze tijden grote onzekerheid op, want het succes van de Nederlandse land-
bouw kent ook een keerzijde. De Nederlandse boeren staan voor grote opgaven: de uitstoot
van stikstof, fosfaten, broeikasgassen, fijnstof en geur moet drastisch omlaag, opgaven op
het vlak van energie en waterverbruik, minder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunst-
mest en het dierenwelzijn moet verbeteren. Dit vergt van individuele boeren forse investe-
ringen terwijl de winstmarges marginaal zijn. Veel jonge boeren en potentiéle opvolgers
vragen zich dan ook af of hun bedrijf nog wel toekomst heeft.

Hoe kan de landbouw op lange termijn overleven? Daarover gaan we in gesprek met onze
inleider.

Oosterbeker Fons Goselink werd in 1952 geboren in Twente tussen de koeien en de kippen.
Hij studeerde planologie in Utrecht en agrarische economie in Wageningen. Daarna heetft hij
bijna 40 jaar als beleidsmedewerker land- en tuinbouw gewerkt, hoofdzakelijk bij de provincie
Gelderland. Ondanks zijn pensionering blijft hij de ontwikkelingen in de landbouw nauwgezet
volgen. Landbouw Zzit bij hem diep in de genen.

Datum: 26 oktober 2025

Tijd: 16 — 17.30 u (inloop vanaf 15.30u)

Plaats: Vredebergkerk

Kosten: vrijwillige bijdrage achteraf

Informatie: Leen van Doorn, leenvdoorn@xs4all.nl
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Verhalen van hoop, verdriet en veerkracht bij de daklozenopvang

Door Pieter van der Toorn pastor bij Stichting Kruispunt.

raad van kerke

De thema-avond op zondag 26 oktober gaat over Kruispunt, de huiskamer voor dak- en
thuislozen in Arnhem. In deze huiskamer komen dak- en thuislozen langs voor een kop
koffie, een boterham en een warme maaltijd. Ze vertellen hier over hun leven, hun
frustraties, hun pijn, maar ook over hun hoop, hun kracht en hun verlangen.

Tijdens de thema-avond wil Pieter van der Toorn enkele van deze verhalen met jullie delen
en samen op zoek gaan naar wat deze verhalen ons te zeggen hebben. Wat zeggen deze
verhalen over de schaduwzijde van onze maatschappij? Wat betekent het om werkelijk
present te zijn bij mensen in moeilijke situaties? En wat als een verhaal ons zo raakt dat het
ons overweldigd?

Daarnaast wil hij de verhalen in verbinding brengen met verschillende theologen en denkers
die ons nieuwe perspectieven kunnen aanreiken. Perspectieven waarmee we met andere
ogen naar deze verhalen mogen kijken, en waarmee we ook ons eigen leven ook in ander
perspectief kunnen gaan zien.

Als het lukt is ook een van de bezoekers van Kruispunt aanwezig zodat diegene ook zelf
over zijn/haar leven op straat kan vertellen. En uiteraard zal er op de avond genoeg ruimte
Zijn om vragen te stellen en in gesprek te gaan.

De werkgroep Geloof en Maatschappij van de Raad van Kerken Veluwezoom organiseert
deze avond. Toegang is gratis, vrije gift na afloop

Datum : zondag 26 oktober 2025

Plaats : Ontmoetingskerk, Admiraal Helfrichlaan 54, Dieren

Tijd : 20:00 tot 22:00 uur

Arnhem Student Point — Arnhems Studenten Pastoraat
Graag delen wij met u een extra nieuwsbrief met belangrijke updates over ASP en onze
plannen voor de toekomst. U vindt de nieuwsbrief in de bijlage.

Daarnaast nodigen wij u van harte uit voor onze bijeenkomst op dinsdag 4 november. Dit is
een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen vooruit te kijken. Op de laatste
pagina van de nieuwsbrief vindt u de officiéle uitnodiging.

De nieuwsbrief treft u als bijlage bij dit bulletin aan.

Jansbeek Lezing door Paul van Tongeren

Woensdag 12 november, 20.00-22.00 uur. Entree: € 10,- (€ 8,-) inclusief koffie/ thee en ‘n
drankje. Meer info en reserveren: zie de website.

Over de hoop en het verschil tussen deze en de meeste andere deugden. Hoop is iets
anders dan optimisme. Optimisme is de verwachting dat het wel goed zal komen. Wie zo’'n
optimistische kijk op de dingen heeft, heeft geen hoop meer nodig. Hoop is een deugd die
ook bij pessimistische verwachtingen standhoudt. Dat is paradoxaal, maar kan worden



uitgelegd met behulp van een blik op de geschiedenis van de deugdethiek. Er blijken
verschillende soorten deugden te moeten worden onderscheiden; de hoop behoort tot die
deugden die allemaal dit paradoxale kenmerk hebben. Dat maakt ze niet gemakkelijk, maar
wel uitdagend.

Paul van Tongeren is theoloog en filosoof en als hoogleraar verbonden geweest aan
meerdere universiteiten.

Etoile du Nord

Etty Hillesum en Spinoza ontmoeten elkaar in een trein in == e
Parijs. Etty is bekend van haar dagboek en brieven, H‘}@
geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog, en Spinoza ETTY HILLESUM
bevraagt haar over haar keuzes. Dat levert een uitermate _IN HET LICHT DER EEUWIGHEID

boeiend gesprek op. Etoile du Nord is geschreven door
Lucile Moquette en wordt uitgevoerd als een scenische
lezing door Margreet Banken als Etty Hillesum en Bert
Geurkink als Spinoza. Anneke Frankenberg speelt tijdens
de voorstelling viool en de geprojecteerde tekeningen zijn
gemaakt door Lucile Moquette.

woensdag 12 en dinsdag 18 nov, aanvang 20,30 uur
Theater de Leeuw, Leeuwensteinplein 1, Arnhem
Kaartjes via de link: https://www.theater.nl/etoile-du-
nord-etty-hillesum-in-het-licht-der-
eeuwigheid?voorstelling=12-11-2025&editie=187737

Workshop Gregoriaans en gregoriaanse Vesper

Workshop voor beginners: 4 zaterdagen (10.00-12.00 uur) , 22 nov, 29 nov ,6 dec, 13 dec.
Vesper: 14 dec 17.00 uur Kosten € 55,- ( Gelrepas €35,-)

Workshop voor gevorderden: 2 zaterdagen ( 10.00 -12.00 uur) 6 dec en 13 dec. Vesper 14
dec. 17.00 uur Kosten € 35,- ( Gelrepas € 25,- ) Als gevorderd geldt wie eerder aan een
workshop en vesper heeft deelgenomen. Meer informatie op de website van Jansbeek
ekklesia en bij Bernadette Maijer, die ook de persoon is, waar je je kunt opgeven.
Studiemateriaal zijn ditmaal de vespergezangen van de 3% zondag van de Advent, die we
als slot van de workshop zullen uitvoeren op de betreffende zondag.

Welkom jong en oud, vrouwen en mannen, zangers/zangeressen met veel en met weinig
ervaring.

De workshops worden gegeven door Alexander Saladin, musicus en o.a. dirigent van
'‘Capella Eusebiana' in Arnhem.

‘Thomas van Kempen en de Moderne Devotie’ door Herman Blum

Woensdag 15, 22, 29 okt. 10.30-12.00 uur

Plaats: de Voorhof, Kastanjelaan 22° Arnhem. Organisatie: Rozin. Meer informatie en
opgave.

Ooit was Arnhem een van de plekken waar de Moderne Devotie zeer levendig aanwezig
was. Deze religieuze vernieuwingsbeweging uit de 14de eeuw begon vanuit Deventer met
name in de lJsselstreek haar activiteiten. Geert Groote, de grondlegger van de Moderne
Devotie, kwam in het Arnhemse Kkartuizerklooster Monnikhuizen tot bekering.

Thomas van Kempen schreef de Navolging van Christus, dat eeuwenlang een van de meest
gelezen boeken was. Herman Blum, filosoof en wiskundige, gaat met ons dieper in op de
stroming van de Moderne Devotie en met name op de geschriften van Thomas van Kempen.
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Brahms Requiem in de Eusebiuskerk
Musica Vocale en het Oost Nederlands Kamerkoor o.l.v. Rob Vermeulen.

'Een icoon is het zeker, het Deutsches Requiem’ van Brahms. “Een geweldig kunstwerk dat
je hele wezen in vervoering brengt”, schreef Clara Schumann vlak nadat Brahms zijn
grootste compositie had afgerond. Geen zware dodenmis, maar juist een humaan werk voor
de levenden, vol teksten en melodieén van troost en hoop. Oorspronkelijk geschreven voor
koor, solisten en groot symfonie orkest. Om het stuk ook kleinschalig uitvoerbaar te maken
schreef Brahms zelf een begeleiding voor 2 piano’s. En er volgden meer bewerkingen.
Musica Vocale en het Oost Nederlands Kamerkoor voeren de muziek uit met de unieke
begeleiding van Wijnand van Klaveren voor orgel en pauken. Deze bewerking uit 2008 doet
aan alle kanten recht aan het origineel.

Over de koren

Het Oost Nederlands Kamerkoor en Musica Vocale staan beide onder leiding van Rob
Vermeulen. Beide koren putten uit een breed repertoire van ambitieuze muziek. A-capella,
maar ook met begeleiding. Voor grote projecten werken ze graag met elkaar samen. Dat
leverde heel mooie concerten op; Vespers van Rachmaninov, Concert voor Koor van
Schnittke, Missa Solemnis van Beethoven samen met Phion, en een bijzondere concertreeks
met Paco Pefia. Bij de uitvoering van diens Requiem Por la Tierra in Musis ging het dak eraf!

MUSICI

Musica Vocale & Oost Nederlands Kamerkoor o.l.v. Rob Vermeulen
Lenneke Ruiten — sopraan

Daniél Herman Mostert — bariton

Wim Roelfsema — orgel

Martin Geessinck — pauken

Verdere info: Klik hier

Samen de Akathistos (een Maria-hymne) zingen

Oorspronkelijk is de "Akathistos" een Maria-hymne uit de Oosters-Orthodoxe traditie. U kunt
kennismaken met de hymne tijdens een (gratis) workshopavond: ‘ Zingen is gezond voor
lichaam, ziel en geest’ op donderdag 16 oktober 19.30-21.00uur. Locatie kerkje (géén
postadres) Wagnerlaan 90/hoek Cattepoelseweg, op de heuvel tegenover ziekenhuis
Rijnstate, Arnhem. Meer info en opgeven bij Ans Lodder.

‘Het Evangelie volgens Mattelis’ door Ben Piepers

Woensdag 5, 12, 19, 26 nov. en 3, 10, 17 dec. 10.30-12.00 uur

Plaats: de Voorhof, Kastanjelaan 22° Arnhem. Organisatie: Rozin Meer informatie en
opgave.

Het Evangelie volgens Mattels is een van de vier evangelién. Door de eeuwen heen waren
de mensen vertrouwd met de verhalen uit dit evangelie. Hoe kunnen we ze als nieuw lezen
en ze hernieuwd beleven? Ben Piepers, theoloog, gaat de eerste 7 hoofdstukken uit Mattels
met ons lezen, ondersteund door beeldmateriaal.
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Cantatevesper
Koepelkerk, Jansplein 60, Arnhem

in deze cantatedienst zingt het Bachensemble een van de bekendste cantates van
Bach: 'Wachet auf, ruft uns die Stimme', BWV 140.

Bach componeerde deze cantate in 1731, in de periode dat hij allang geen wekelijkse
cantates meer placht te schrijven. Door een vroege Pasen (vlak na het begin van de lente)
waren er in dat jaar 27 zondagen na Trinitatis, wat slechts zelden voorkomt. De cantate
behoort bij de lezing van die zondag over de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Pas in 1742
kwam die 27e zondag na Trinitatis weer op de kalender voor en kon Bach de cantate nog
eens uitvoeren.

Het Bachensemble Arnhem stta o.l.v. Pieter Endedijk, m.m.v. Jennifer van het Hart
(sopraan), Jeroen van Bergeijk (tenor) en Hans Scholing (bas).
De samenzang wordt begeleid door organist Klaas Spijker en de liturg is ds. Nico Sjoer.

Toegang vrij, er is een collecte na afloop.

Strafbaar alleen omdat je er bent?!

Hoe rechtvaardig is het om mensen strafbaar te maken alleen omdat ze hier zijn? En waar-
om dat plan doorzetten als alle gezaghebbende instanties en deskundigen zeggen: doe het
niet, het werkt niet, maar veroorzaakt grote problemen in de samenleving?

Het kabinet wil illegaliteit desondanks nog steeds strafbaar stellen. Sterker; het wil deze
maatregel nog voor de verkiezingen doorvoeren. Kerkelijk dienstverleningsverband INLIA
roept iedereen daarom op om te reageren op de internetconsultatie die de Rijksoverheid
heeft gestart.

Tijd en hulp nodig voor terugkeer...

INLIA werkt namens en met honderden kerken al
tientallen jaren met afgewezen asielzoekers zonder .
papieren. Wij weten dat mensen tijd en hulp nodig
hebben om te kunnen vertrekken.

STOP DE STRAFBAARSTELLING

Zoals de Senegalese Mamadou. Om terug te kunnen

keren moest hij reisdocumenten zien te krijgen van de
ambassade in Parijs. Zonder hulp had hij er niet eens
naar toe kunnen reizen, laat staan dat hij binnen was

gekomen bij de ambassade. Zelfs met hulp gingen er

maanden overheen voordat het lukte.

Kom op voor e‘el r;cthu ge

o ba i ing
Een ander voorbeeld: Sabu, een Ethiopische moeder "SRR oo

die tijdens een chaotische vilucht haar gezin kwijt raakte, e e o e
geen enkele taal sprak behalve Koesijitisch en dus niets i ie.ni/novelle
kon uitleggen. Haar zoon dacht ondertussen dat ze
dood was. Hulpverleners weten hem uiteindelijk te
vinden en hen te herenigen.

INLIA

Help ons helpen
ankrekeningnummer: NL47 INGB 0005 8728 15

...of om bescherming te krijgen
Ook hebben mensen geregeld tijd en hulp nodig om alsnog hun recht op verblijf aan te
kunnen tonen. Zoals het echtpaar Masih en hun bejaarde moeder. Hun asiel werd



meermaals afgewezen, tot ze met INLIA's hulp bewezen dat zij weldegelijk gevaar liepen om
gedood te worden in Pakistan. Ze zijn christenen en beschuldigd van blasfemie.

Of Jeannie. Een jonge vrouw alleen die bij terugkeer naar Congo hoogstwaarschijnlijk zwaar
vervolgd zou worden. De autoriteiten hier trokken echter steeds weer nieuwe bewijzen
daarvoor in twijfel. Het duurde dik tien jaar, waarvan jaren in de illegaliteit, voordat onomsto-
telijk vast kwam te staan dat ze recht had op bescherming en een verblijfsvergunning hier.

Niet rechtvaardig...

Hoe rechtvaardig is het dat Mamadou, Sabu, Jeannie en de familie Masih schuldig zouden
Zijn geweest aan een misdrijf, enkel omdat ze tijd nodig hadden om documenten te
verkrijgen of om bewijs te leveren? Je bent straks strafbaar enkel om het feit dat je hier bent,
omdat je tijd en hulp nodig hebt.

Mensen die het meest kwetsbaar zijn, worden vervolgd alléén omdat ze er zijn. Daar mogen
we ons niet bij neerleggen, vindt INLIA. Directeur John van Tilborg: “Het doet geen recht en
is gewoon fout. Als je rechtvaardigheid en barmhartigheid belangrijk vindt, breng je mensen
in nood niet verder in verdrukking, laat staan dat je hen veroordeelt.”

...en slecht voor de samenleving

Strafbaarstelling is behalve onrechtvaardig en onbarmhartig ook contraproductief. Het kost
de politie en de rechtbanken veel extra werk, terwijl het niets oplevert. De Adviesraad
Migratie noemt de wet “onnodig, slecht doordacht en schadelijk”.

Ook de politie, diverse Inspecties (bijvoorbeeld de Inspectie Justitie en Veiligheid), de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en andere gezaghebbende instanties waarschu-
wen dat strafbaarstelling niet leidt tot meer vertrek, maar wel de leefbaarheid en veiligheid
van de samenleving aantast.

De Raad van Kerken in Nederland sprak zich ook uit tegen strafbaarstelling, net als de
Protestantse Kerk in Nederland die ook oproept om te reageren in de internetconsultatie.

Kwetsbare mensen niet criminaliseren

In de internetconsultatie van het Rijk kan iedereen nu zijn of haar mening geven. Die
consultatie volgde op de wijziging van het wetsvoorstel over de strafbaarstelling.
Hulpverleners blijven door deze wijziging nu buiten schot. lllegaliteit zelf blijft echter een
misdrijf in het voorstel.

Reageren in internetconsultatie
INLIA roept iedereen op dit niet te laten gebeuren. Reageer alstublieft massaal op de
internetconsultatie. Dien uw mening in. Laat kwetsbare mensen niet criminaliseren!

Voor kerkbladen die digitaal uitkomen:
Geef hier uw mening in de internetconsultatie

Voor kerkbladen die op papier uitkomen: op de bijgaande illustratie staat het internetadres.
Als u die plaatst, hoeft u het adres niet meer apart te vermelden. Indien u de illustratie niet
plaatst, dan kunt u deze regel opnemen:

Ga naar www.internetconsultatie.nl/novelle/reageren om uw mening te geven.

Partij benaderen
Benader daarnaast uw politieke partij en roep deze op om te kiezen voor rechtvaardigheid,
barmhartigheid en échte oplossingen.


https://www.internetconsultatie.nl/novelle/reageren
http://www.internetconsultatie.nl/novelle/reageren
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Herdenking Concilievan Nicea
(Dorpskerk, Kempenbergerweg 800, Arnhem/Schaarsbergen)

Het is 1700 jaar geleden dat in 325 het concilie van Nicea (tegenwoordig Iznik in Turkije)
werd gehouden. Op dit concilie werd de christelijke geloofsbelijdenis geformuleerd. Hoe men
ook tegen de geloofsbelijdenis van Nicea aankijkt, de Niceense formulering van het christelijk
geloof is een belangrijke mijlpaal en zij wordt in veel kerken gebruikt. Wij herdenken deze
gebeurtenis door hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Datum: dinsdag 25 november

Vanaf 19.15 uur: Kerk open en koffie/thee

19.45: Woord van welkom en korte inleiding

20.00: We gaan in groepen met elkaar in gesprek over onderdelen van de geloofsbelijdenis
21.00: Korte pauze en aansluitend muzikaal intermezzo geinspireerd op de geloofsbelijdenis
21.30: Meditatieve afsluiting

Aansluitend: Alcoholvrije borrel

Om je alvast te oriénteren op de herdenking is een Podcast
gemaakt. In deze podcast gaan Dorienke de Vries (Anglicaanse
kerk in Arnhem en Nijmegen), Aly Meijer (Doopsgezinden Arnhem)
en Theo Pieter de Jong (Dorpskerk Schaarsbergen) met elkaar in
gesprek over de Niceense geloofsbelijdenis. Dit gesprek is zeer de
moeite waard.

Je kunt deze podcast beluisteren via de volgende link:

Podcast - Dorpskerk https://share.google/KYaTo02VPuJrAwt4gY

Je kunt ook de bijgevoegde QR-code scannen. Dan kom je er ook.

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.
Voorzitter: Johannes Kon (aris.kon.arnhemll@gmail.com )
Secretaris: Bruno Vreeburg (vrar2010@gmail.com )
Opmaak: Ewald den Blaauwen

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de
Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven.

Kopij voor het novembernummer inzenden vo6r 7 november 2025 aan
bulletin.rvkarnhem@agmail.com

Het volgende bulletin verschijnt op 12 november 2025.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 382 e-mailadressen.
De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL9OINGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken
Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze voorzitter of onze secretaris of naar
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
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