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Korte berichten

o Coventry Vredes Gebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur. Het Coventry
Vredes Gebed is in de Waalse kerk. ledereen is welkom! Samen bidden
voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry Vredes Gebed:
https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/

Diverse activiteiten

Jansbeek Lezing door Paul van Tongeren: ‘Hoop als deugd in een hopeloze wereld’
Woensdag 12 november, 20.00 uur. Toegang voor de lezing is €10, met Gelrepas € 8; aan
de entree contant te betalen. Reserveren via de website.

Over de hoop en het verschil tussen deze en de meeste andere deugden. Hoop is iets
anders dan optimisme. Optimisme is de verwachting dat het wel goed zal komen. Wie zo’n
optimistische kijk op de dingen heeft, heeft geen hoop meer nodig.

Hoop is een deugd die ook bij pessimistische verwachtingen standhoudt. Dat is paradoxaal,
maar kan worden uitgelegd met behulp van een blik op de geschiedenis van de deugdethiek.
Er blijken verschillende soorten deugden te moeten worden onderscheiden; de hoop behoort
tot die deugden die allemaal dit paradoxale kenmerk hebben. Dat maakt ze niet gemakkelijk,
maar wel uitdagend.

Paul van Tongeren is theoloog en filosoof en als hoogleraar verbonden geweest aan
meerdere universiteiten.


https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/

Laudenviering met Laudenkoor

Zondag 23 november 10.00 -11.00 uur .

Op de kloostertraditie gebaseerde ochtendviering, waarin oude psalmen en eigentijdse
gedichten rond de evangelielezing van de zondag. Daarnaast stilte en orgelspel. Het
Laudenkoor gaat voor in de zang en Alexander Saladin bespeelt het orgel.

Zingen in het Laudenkoor? Welkom! Per mail ontvangt je 'n week van tevoren
studiemateriaal. ‘n Ruim uur voorafgaand aan de viering komen we samen voor ’'n repetitie.

Workshop Gregoriaans en Gregoriaanse vesper in de Waalse Kerk

Workshop voor beginners: 4 zaterdagen ( 10.00-12.00 uur) , 22 nov, 29 nov ,6 dec, 13 dec.
Vesper: 14 dec 17.00 uur Kosten € 55,- ( Gelrepas €35,-)

Workshop voor gevorderden: 2 zaterdagen ( 10.00 -12.00 uur) 6 dec en 13 dec. Vesper 14
dec. 17.00 uur Kosten € 35,- ( Gelrepas € 25,-) Als gevorderd geldt wie eerder aan een
workshop en vesper heeft deelgenomen. Meer informatie op de website van Jansbeek
ekklesia en bij Bernadette Maijer, r.maijer@hetnet.nl, die ook de persoon is, waar je je kunt
opgeven.

Op meerdere zaterdagochtenden kom je in contact met Gregoriaanse zang en met
medezangers. Studiemateriaal zijn ditmaal de vespergezangen van de 3% zondag van de
Advent, die we als slot van de workshop zullen uitvoeren op de betreffende zondag.
Welkom jong en oud, vrouwen en mannen, zangers/zangeressen met veel en met weinig
ervaring.

De workshops worden gegeven door Alexander Saladin, musicus en o.a. dirigent van
'‘Capella Eusebiana' in Arnhem.

Religieus Overig

‘Het Evangelie volgens Matteus’ . Workshop door Ben Piepers

Woensdag 5, 12, 19, 26 nov. en 3, 10, 17 dec. 10.30-12.00 uur

Plaats: de Voorhof, Kastanjelaan 22° Arnhem. Organisatie: Rozin

Informatie en opgave bij Ton van Gestel

Het Evangelie volgens MatteUs is een van de vier evangelién. Door de eeuwen heen waren
de mensen vertrouwd met de verhalen uit dit evangelie. Hoe kunnen we ze als nieuw lezen
en ze hernieuwd beleven? Ben Piepers, theoloog, gaat de eerste 7 hoofdstukken uit Mattets
met ons lezen, ondersteund door beeldmateriaal.

Pelgrimsviering en wandeling

Woensdag 26 november, 9.30- 10.30 -13.00 uur. Organisatie: Doopsgezinde Gemeente
Arnhem

De kerk is open vanaf 9.00 uur. Meditatieve viering om 9.30 uur. 10.00 uur koffie en
kennismakingsvraag. Vanaf 10.30 uur wandelen we deels in stilte, deels in gesprek naar
park Sonsbeek. Bij de waterval krijg je een bezinnende vraag mee. De ochtend eindigt met
een potluck-lunch ( tot 13.00 uur), waarvoor iedereen iets te eten meeneemt. Bijdrage voor
gemaakte kosten: € 5,- ( richtbedrag). Ook welkom voor een onderdeel van het programma.
Opgeven graag, maar hoeft niet per se, bij Aly Meijer: 06-26493146 of per mail.

Muziekvespers in de Koepelkerk

Eens per maand op 'n zondagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur

Cantatevesper met cantates van J.S. Bach door het Bachensemble Arnhem. Datum:

16 november.

Choral Evensong, gezongen avondgebed volgens de Anglicaanse traditie uitgevoerd door
het Kerkmuziekensemble Arnhem. Datum: 7 december.
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Lezing Alain Verheij over zijn boek ‘God en ik’

Alain Verheij (1989) is theoloog, schrijver en spreker. Om de
zaterdag schrijft hij een column in Trouw. Verheij is zeer actief op
sociale media.

Als theoloog treedt hij veel op in podcasts en radio-uitzendingen
en op evenementen. Behalve artikelen voor kranten en tijd-
schriften heeft Verheij sinds 2018 vier boeken gepubliceerd bij
Atlas Contact. De diepgaande wijsheid van de Bijbel wordt door
Alain Verheij in glashelder proza verwoord in de taal en naar de
wereld van de moderne tijd. Enthousiast, goed verteld en zeer
aanstekelijk.

God en ik van theoloog en schrijver Alain Verheij neemt de
volgende vraag als uitgangspunt: wat bezielt een 21e-eeuwse
westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God? Verheij is zelf misschien wel het
meest nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag. In God en ik schrijft hij persoonlijk,
kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en
ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de
wereld van nu. Zo kun je de vastentijd zien als een ‘detox’ die zorgt voor meer zelfreflectie en
solidariteit, en zetten verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus aan tot denken over hoop,
vertrouwen en volharding. Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost
uit de Bijbel. Aan de hand van deze oude verhalen werpt God en ik licht op hedendaagse
levensvragen.

Datum: donderdag 13 november
Tijd: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Plaats: Grote Kerk Velp. Kerkstraat 32

Thee met Thema met de film Where are you, Adam?
Het leven van monniken op Athos
Inleider: Katia Novikova

Deze Oekraiense documentaire geeft een inkijkje in het unieke eeuwenoude leven van
monniken op het Griekse schiereiland Athos met zijn schitterende natuur.

Het schiereiland Mount Athos is een vrije monnikenrepubliek in Griekenland en vormt het
geestelijk en cultureel centrum van de Byzantijnse kerk. Where are you, Adam? gaat over de
fundamentele waarden van orthodoxe gelovigen en geeft een inkijkje in het leven van
monniken op de berg Athos. Diaken en producent Aleksandr Plyska en cineast Aleksandr
Zaporoshchenko uit Oekraine maakten de film, na 8 jaar vragen om toestemming en
uiteindelijk 4 jaar lang beelden maken. Centraal staan het klooster Dochiariou en zijn abt,
hegumen Geronda Gregory.

In de film worden beelden van het ruige berglandschap van Mount Athos afgewisseld met
fragmenten over het leven van de monniken. Zo ontstaat een cadans tussen bidden, werken
en de natuur. Het is een prachtige vastlegging van een wereld waar de tijd niet door de klok
wordt beheerst.

Uit een recensie: “De film laat je intiem en van dichtbij getuige zijn van een verborgen
wereld. Als kijker mag je voor even onderdeel zijn van de levenssfeer van de monniken. Een
voorrecht.”



De opbrengsten van de vertoning komen ten goede aan dekking van de kosten van de
Oekraiense makers en ter ondersteuning van de gezinnen die bij de film betrokken zijn. De
film wordt ingeleid door Katia Novikova, en na afloop kunnen we met haar in gesprek gaan.
Katia is vrijwilligster bij Dakh, een platform dat hulp biedt aan mensen in Oekraine en
Nederland. De vrijwilligers bieden psychologische hulp en helpen bij het vinden van een
baan.

Datum: zondag 23 november

Tijd: 16 — 17.30 u (inloop vanaf 15.30 u)

Plaats: Opstandingskerk, op het Pro Persona terrein, Wolfheze
Kosten: vrijwillige bijdrage achteraf

Informatie: Janneke de Vries, jannekedevries@upcmail.nl

Herdenking Concilie van Nicea
(Dorpskerk, Kempenbergerweg 800, Arnhem/Schaarsbergen)

Het is 1700 jaar geleden dat in 325 het concilie van Nicea (tegenwoordig Iznik in Turkije)
werd gehouden. Op dit concilie werd de christelijke geloofsbelijdenis geformuleerd. Hoe men
ook tegen de geloofsbelijdenis van Nicea aankijkt, de Niceense formulering van het christelijk
geloof is een belangrijke mijlpaal en zij wordt in veel kerken gebruikt. Wij herdenken deze
gebeurtenis door hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Datum: dinsdag 25 november

Vanaf 19.15 uur: Kerk open en koffie/thee

19.45: Woord van welkom en korte inleiding

20.00: We gaan in groepen met elkaar in gesprek over onderdelen van de geloofsbelijdenis
21.00: Korte pauze en aansluitend muzikaal intermezzo geinspireerd op de geloofsbelijdenis
21.30: Meditatieve afsluiting

Aansluitend: Alcoholvrije borrel

Om je alvast te oriénteren op de herdenking is een Podcast
gemaakt. In deze podcast gaan Dorienke de Vries (Anglicaanse
kerk in Arnhem en Nijmegen), Aly Meijer (Doopsgezinden Arnhem)
en Theo Pieter de Jong (Dorpskerk Schaarsbergen) met elkaar in
gesprek over de Niceense geloofsbelijdenis. Dit gesprek is zeer de
moeite waard.

Je kunt deze podcast beluisteren via de volgende link:

Podcast - Dorpskerk https://share.google/KYaTo2VPuJrAwt4gY

Je kunt ook de bijgevoegde QR-code scannen. Dan kom je er ook.

Digitale adventsretraite van de Jezuieten

Op zondag 30 november 2025 begint de digitale adventsretraite. Het thema dit jaar is: ‘Als
uw woord opengaat’. De retraite geschreven door Walter Ceyssens.

Als deelnemer van deze digitale retraite ontvang je in de adventstijd dagelijks een gebeds-
mail. In deze mail staat de meditatie voor de volgende dag. Zo'n meditatie bestaat uit een
Bijbeltekst en enkele vragen die je helpen om de woorden binnen te laten komen in je hart.
Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor uittrekt.

Op zondag ontvang je naast het gebedsmateriaal ook een korte overweging over het thema
van de nieuwe week. In die mail staan ook enkele nieuwe gebedstips en inspirerende
citaten.


mailto:jannekedevries@upcmail.nl
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Elke retraite is een innerlijke reis, met een onbekende bestemming. Het is heel goed
mogelijk dat de retraite je verrast of aanmoedigt, uitdaagt of prikkelt. Probeer het gebed vol
te houden met een open geest en een groot hart.

De digitale retraites zijn geinspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit die zo kenmerkend is
voor de orde van de Jezuieten. Deze spiritualiteit helpt je God te zoeken en te vinden in alle
dingen. De Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola vormen hier de ruggengraat van.
Dat is een gebedstraject van 30 dagen, waar ook de digitale retraites op geinspireerd zijn. Er
bestaat ook een digitale retraite voor de 40-dagentijd voor Pasen. Deelname aan de retraite
is kosteloos.

Inschrijven voor de retraite kan via de website: https://ignatiaansbidden.org/

Eerste advent van de Lutherse gemeente

Op zondag 30 november, de eerste zondag van de Advent, is er om 16.00 uur een lutherse
dienst in de Koepelkerk in Arnhem. De liturgie van deze dienst staat in een eeuwenoude
traditie, waarin muziek, schoonheid en sacraliteit centraal staan. ledereen is welkom om mee
te vieren, of je nu vertrouwd bent met de lutherse traditie of juist helemaal niet.

Het orgel wordt bespeeld door Maurits Bunt, cantor-organist van de Evangelisch-Lutherse
gemeente Apeldoorn. Voorganger is ds. Maarten Diepenbroek. We vieren in deze dienst het
heilig avondmaal.

ledereen is van harte welkom. Een uur om even op adem te komen en je open te
stellen voor Advent.

Meer informatie over de lutherse
gemeente Arnhem, zie:
www.luthersegemeentearnhem.nl
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Logeerplekken gezocht

Y\

L J Nog 10 logeerplekken gezocht in Gemeente Arnhem en omgeving!
Heb jij ruimte in je hart en je huis om drie maanden een statushouder in huis te nemen?
Takecarebnb matcht gastvrije Arnhemmers met mensen die hun land zijn ontvlucht.

)

—
-

Heb jij een logeerkamer of tuinhuisje?

Lijkt het je mooi om iemand een warm welkom te geven in Nederland en een
rustige thuishaven te bieden na een moeilijke tijd?

We zoeken nog 10 gastgezinnen in Arnhem die het verschil willen maken.

Lijkt het je ook mooi om gastgezin te worden of wil je vrijblijvende info? Neem
een kijkje op onze website: https://takecarebnb.org/

Of tag een Arnhemmer die hier misschien warm van wordt!

Olvévieringen in december

Op 14 december 2025 is de volgende OLVéviering in de Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1 in
Arnhem (naast het politiebureau).

De gastspreker is dan Ineke van Middendorp van Tent of Nations. Tent of Nations in
Bethlehem is een educatieve boerderij van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks
de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de
familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto: “Wij
weigeren vijanden te zijn”. Vrienden Tent of Nations Nederland ondersteunt Tent of Nations
Bethlehem in haar werk.

De viering van het Olvékoor begint om 10.00 uur. Er worden liederen gezongen van onder
meer Huub Oosterhuis. Na afloop wordt koffie en thee geschonken en is er ruimte voor
onderlinge gesprekken. Parkeren in de omgeving van de Waalse kerk is tot 12.00 uur gratis.


https://www.linkedin.com/company/gemeentearnhem/
https://takecarebnb.org/

Op 24 december 2025 zal het OLVékoor een kerstviering verzorgen in de Nieuwe Kerk,
Rosendaalseweg 505 in Arnhem. Vanaf 20.30 uur worden er kerstliederen gezongen. Om
21.00 begint de kerstviering.

Wij hopen u in deze beide vieringen weer te ontmoeten.

Het christelijk geloof

Ze zijn er steeds meer. Anti-immigratieprotesten.
Demonstranten met ‘White power’ op hun kleren,
zwaaiend met NSB-vlaggen en scanderend tegen
asielzoekers en vreemdelingen. Zij krijgen de schuld van
het woningtekort. Zij ondermijnen Nederland met vreemde
smetten. Nee, ‘Wij zijn Nederland’ brullen de anti-
immigranten. Al dan niet met schuin geheven arm met
een vilakke open hand.

Ook in plaatsen waar asielzoekerscentra zullen komen
lopen mensen te hoop. Opgehitst door een landelijk
politicus, die de verzamelde menigte voorhoudt: ‘De
burgemeester is niet de baas, ook niet de gemeenteraad,
maar jullie, jullie zijn de baas’.

Ik weet het, vreemdelingenhaat is van alle tijden. Maar het

felle, ja zelfs fascistische protest baart mij zorgen. We zullen de strijd ertegen aan moeten
gaan. Met middelen zoals bijvoorbeeld de burgerbeweging De Goede Zaak hanteert. Zij
organiseerden een sponsorloop tegen migrantenhaat. Mensen konden een extreemrechtse
demonstrant zogenaamd ‘sponsoren’, voor drie euro. Al gauw was er een ton binnen-
gekomen. De opbrengst ging naar drie doelen, waaronder Stichting INLIA.

En dan is er nog iets wat mij verbijsterde. Tijdens de anti-migrantenprotesten in Den Haag
werd er door één van de sprekers geopperd, dat ook en juist christenen tegen de komst van
asielzoekers zouden moeten zijn. Want vreemdelingen tasten de christelijke cultuur aan. Ik
wist niet wat ik hoorde. Op die duistere Haagse protestdag werd de Bijbelse boodschap
zomaar gekaapt door het donkerbruin rechtsextremisme. Een gotspe.

Het doet me denken aan het verhaal over de influisteringen van de duivel als Jezus in de
woestijn verblijft. De duivel, die Hem verleidt om af te zien van Zijn missie om het Koninkrijk
van God te gaan bouwen. De duivel, ook wel genoemd de ‘diabolos’: de verwarder, de
omkeerder. Het Koninkrijk van God wordt niet gebouwd met de stenen van eigen volk eerst,
vreemdelingenhaat, nationalisme en white-power. Het Koninkrijk van God wordt gebouwd
met de stenen van gerechtigheid, vrede en liefde. Wie dat verwart en omkeert, zet het
christelijk geloof op zijn kop.

In de Bijbel vraagt God ons juist zorgzaam te zijn voor vreemdelingen: opvang voor viuchte-
lingen en hulp aan ontheemden, die geen helper hebben. Een kleine greep uit vele Bijbelse
teksten en verhalen.

We kunnen denken aan de open tent van Abraham en Sara toen drie mannen bij hen
kwamen. Volgens een Joods commentaar op dit gedeelte in Genesis, zagen de drie mannen
er uit als, let wel, Arabieren. En toch liep Abraham hen tegemoet en deelde uit van het beste
dat hij had. Toen Mozes uit Egypte was gevlucht hielp hij eens de dochters van Jethro bij het
putten. ‘Waarom zijn jullie vandaag zo vroeg klaar?’, vraagt hun vader. Zijn dochters
antwoorden: ‘Er was een, let wel, een Egyptische man, die ons hielp’. Dan zegt Jethro:
‘Waarom hebben jullie die man alleen gelaten, roep hem, zodat hij brood met ons kan eten’.



De omgang met de vreemdeling komt voort uit Bijbelse gastvrijheid. En die gastvrijheid voor
de vreemdeling wordt als een duidelijke Bijbelse opdracht verwoord in het Bijbelboek
Leviticus (19: 33-34): ‘En wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, zult u hem niet
onderdrukken. Als een onder u geboren Israéliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u blijft:
u zult hem liefhebben als u zelf, want u bent vreemdeling geweest in Egypte: Ik ben de Heer
uw God'.

In de laatste rede van Jezus, een rede op het scherpst van de snede, vertelt Jezus ook over
de omgang met de vreemdeling (Mattets 25: 31-40). Jezus scheidt dan de schapen van de
bokken. Waarbij met schapen de mensen worden bedoeld die het goede hebben gedaan in
hun leven en zegt: ‘Ik had honger en dorst en jullie gaven Mij eten en drinken, Ik was naakt
en kreeg kleren, Ik was ziek en kreeg bezoek, zo ook toen Ik in de gevangenis was, Ik was
een vreemdeling en jullie hebben Mij gehuisvest'.

En dan lezen we in het Bijbelboek Hebreeén (13:1): ‘Houd de onderlinge liefde in stand en
houd de gastvrijheid in ere’. In de Griekse grondtekst staat er voor het woord gastvrijheid:
filoxenia. Letterlijk is dat: liefde voor de vreemdeling.

Daarom, christenen, bij alle ultrarechtse tegenwind: Houdt dat Evangelie staande, rechtop!

Bob Haanstra
(emeritus-predikant en bestuurslid van INLIA)

Herdenking Kristallnacht

In Arnhem vond op zondag 9 no-
vember bij het Joods Monument aan
de Kippenmarkt /Jonas Daniél
Meijerplaats de jaarlijkse herdenking
van de Kristallnacht, 87 jaar
geleden, plaats.

In de nacht van 9 op 10 november
1938, werden door de nazi's
duizenden Joodse synagogen,
winkels, bedrijven, huizen, scholen,
ziekenhuizen verwoest.

Bij de herdenking werden de
slachtoffers van de Holocaust
herdacht, met name de bijna 1500
Joodse Arnhemmers die nooit
terugkeerden.

Sprekers waren burgemeester Marcouch, opperrabbijn Jacobs en rector Faber van het
Olympuscollege. In bewogen woorden legden zij ieder, naast de nhoodzaak om te blijven
herdenken, het verband met de huidige tijd, waarschuwden voor polarisatie: "hetgeen
gisteren gebeurde, kan morgen weer geschieden" en onderstreepten het belang van
educatie.

Vanuit de gebeurtenissen in de jaren 1938-1945 jongeren leren omgaan met minderheden,
mensen met verschillende achtergrond, verschillend geloof, verschillende opvattingen, om
groepen mensen niet als zondebokken voor maatschappelijke problemen aan te wijzen. Niet
als theoretische les, maar vanuit ware bewogenheid van leraren en begeleiders.



Twee leerlingen van het Olympuscollege traden op met een zelfgeschreven gedicht en de
bekende muziek uit de film Schindler's List op piano.

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.
Voorzitter: Johannes Kon (aris.kon.arnhemll@gmail.com )
Secretaris: Bruno Vreeburg (vrar2010@gmail.com )
Opmaak: Ewald den Blaauwen

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de
Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven.

Kopij voor het decembernummer inzenden véo6r 5 december 2025 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgende bulletin verschijnt op 10 december 2025.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 382 e-mailadressen.
De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL9OINGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken
Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze voorzitter of onze secretaris of naar
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
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